I "Milliyet Sanat Dergisi”nin tiyatro eleştirmeni 


TAHİR ÖZÇELİK 


haftalık yazılarıyla cuma günü SANAT SAYFAMIZDA 


Aydınlık > 
ie 1980 


Ae e A BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN ! 500 KURUŞ 


Sovyet hegemonyası altındaki ülkeler 


damm GG O O GG oea a S S a S 


dışında hiç bir ülke işgali desteklemedi 


a A A GO O GG CE CED RK GC AG A A BM DAD MA SaS n 


@AET Bakanlar 
Konseyi de, 
Sovyet 


avunma bil ileei 

örüşmelerinde 

arlamenterler işgali kınadı 


birliklerinin erhal geri 


ANKARA (ÖZEL) 
B JTÇE Karma 
Komisyonunda 
Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerine görüşmelerde sözalan parlamenterlerin büyük çoğunluğu Afganistan'ın Rusya tarafından işgal edilmesini protesto ettiler. Parlamenterler konuşmaları nın büyük bir kısmını Ortadoğu'daki gelişmelere Afganistan'ın işgaline ve İran olaylarına ayırdılar Ayrıca birçok parlamen ter Meclislerden belli ya saların çıkartılmasıyla Si lahlı Kuvvetlerin Sıkıyö netim yükünden kurtarıhp Milli Savunma görevi- ne dönmesini temenni ettiler. Parlamenterler şöyle konuştular: 
Kamil Karavelioğlu 
(Tabii: Senatör): "'Türkiye'de kamuoyu Afganis- 


tan'a müdahaleyi kmamıştır.Gönlü ve kafası müdahalenin (o kınanma- 


sından yanadır. Sovyetle- , 


rin Afganistan. a müdaha lesi ABD'nin İran'a müdahalesinin zeminini hazırlamaktadır. Elbette hiç kimse böyle bir müdahaleyi de tasvip etmez. Çok temenni ederim ki Amerikalılar daha soğukkanlı olsunlar ve İranlılar: da bunu uzatmasınlar, (Devamı, Sa. 7, Sü. 8'de) 


Korutürk ve Gülcügil 
238 vali muavini ve 
kaymakamın atama kararnamesini görüştü Gülcügil, 
“Türkiye” de 


kurtarılmış bölge 


kalmamıştır” dedi 


ANKARA (ÖZEL) 

İçişleri Bakanı 
Mustafa Gülcügil, Türkiye'de kurtarılmış bölge diye bir şeyin kalmadığını, devletin her yere girdiğini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ve İçişleri Bakanı Mustafa Gülcügil, dun 238 vali muavini ve kaymakamın atama kararnamesini görüştüler, 

Cumhurbaşkanı Korutürk'ün İsteği üzerine yapılan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. 
Görüşmeden jen bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Gülcügil Cumhurbaşkanında bulunan 238 vali muavini ve kaymakamın atama kararnamesi hakkınıda, kendisine bilgi verdiğini, bu atamaların yönetmelik ve icaplar gereği olduğunu söyledi, Gülcügil, yol durumu kış şartları ve ihtiyaçlar dikkate alınarak, bu 

(Devamı sa, 7. sil.2'de' 


Hergün'ün yalanlarına cevap! 


YLARDAN beri Aydınlık'a ve Aydınlık Frankfurt Bürosu muhabirlerine saldırıp 

duran Hergün gazetesine bir cevap vermek arttk şart oldu. 22 Aralık tarihli Hergün, Yıldırım Dağyeli ile benim, Almanya'da "Mahkum olmamıza rağmen bugün elimizi kolumuzu salla- ya sellaya gezmemizden"' yakınıyor. Almanya' “da hiç bir zaman mahkum olmayan Yıldırım Dağyeli, Hergün'e gereken cevabı kendisi vere- 


cek. 


Benim Almanya'da altı yıla mahkum oldu; ğum doğrudur ve gazele okuyan bir insan için de sır değildir. Maceracı akımların etkisinde kaldığım sıralardaki hatalarım, bana karşı böyle bir provokasyona olanak bermiştir. Alman mahkemesinde yargılandım ve altı yıla mahkum 


© CHP'li Aşık: 
"Türkiye büyük bir devin işgal alanı içindedir ve onun 
Anadolu üzerindeki emelleri bilinmektedir” 


Rusya'yı destekleyenler 


Afganistan, Angola, Bulgaristan Beyaz Rusya, Küba, Çekoslovakya Güney Yemen, Etyopya, Grenada 


Macaristan, Laos, Moğolistan Mozambik, 


Polonya, Ukravna Doğu Almanya ve Vietnam. 


bozguna u 


Çekimserler 


Cezayir, Benin, Burundi, Kıbrıs Ekvator Ginesi, Finlandiya, Gine Gine Bissau, Hindistan; Madagaskar Mali, Nikaragua, Sao Tome ve Principe Adaları, Suriye, Zambıya Uganda ve Kuzey Yemen. 


-99 -/00- 
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- Afganistan'ın işgalinden sonra ilişkilerde yeni gelişmeler bekleniyor ooj 0 v eye a e e ükümet, AET ile ilişkilerini 

düzeltmek için harekete ge ti 


DEN 


@-— 
Taraki 


@ Türkiye, Ortaklık Konseyinin toplanması için AET” ye başvurdu 


toplanması için, Türkiye’ nin AET nezdinde res men başvuruda bulundu- İ ğu öğrenildi 

1976 yılından bu yana 
toplanmayan Ortaklık Konseyinin yeniden toplanması için Ortak Pazar Konseyi dönem başkan lığını yürüten İtalyan de- 


rumlu 


BAHA TARGÜN 


legasyonu o aracılığı ile çarşamba günü AET'ye başvuran Brüksel'deki 


Türkiye daimi temsilciliği, Türkiye-AET ilişkilerinin son gelişmeler ışı» ğında yeniden ele alınması için Ortaklık Konseyinin en kısa zamanda toplanmasını önerdi li Ankara'nın toplantı- nın en kısa zamanda yapılması istemine karşılık, Türkiye-AET Ortaklık Konseyinin mart ayında 


(wevamı saf, sü,9'da) (Devamı Sa.7. Sü.1'de) 


Amin'in Taraki'yi boğdurduğunu, so- 


TASS, 


tutuklandığını bildirdi. 
ajanslar, 14 
Eylül 1979'da, Taraki ile Amin'in Başkanlık Sarayında karşılaştıkları sırada çıkan çatışmada öldüğünü bildirmişlerdi. A: min de daha sonra sınırlı sayıda bastırdığı bir broşürde, sar"y merdivenlerinde bir silahlı çatışma doğrulamıstı. 

Şimdi ise TASS ajansı bütün bunları yalanlayarak, yeni bir iddia ortaya atıyor, Amin Taraki'yi boğdurdu! 

Uşakların düğü önemli değil. Bugün Afganistan halkını “boğmak İsteyen'biri varsa, odaRusavısıdır. 


Önce 


çıktığını 


BM' deki oylama 


HADI ULUENGİN enis (BRÜKSEL) 
ÜRKİYE-AET Or- Taraki'nin nasıl öldü- Oral Çalışlar taklık Konseyinin E üzerine "spekülasyonlar'' sürüyor. 


OVYETLER Birliği'nin önceki gece 

S yarısı Birleşmiş Milletlerde uğradığı bozgun dünyadaki gelişmeler açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur. İlk defa, Avrupa ülkeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, İran ve Mısır'ın da içinde bulunduğu Müslüman ülkeler, Japonya, Latin Amerika ülkeleri, Yunanistan, Türkiye, Amerika aynı safta oy kullanmışlardır. Afganistan işgali dünyada yeni bir saflaşmanm başlangicı olmuştur. Saflaşma barış isteyen dünyanın büyük çoğunluğu ile Sovyetler Birliği arasındadır. 

Sovyet tarafında oy kullananlara bakınca ayrışma daha iyi anlaşılmaktadır. 
Mozambik dışındaki 17 ülke, Doğu Bloku diye bilinen Sovyet hegemonyası altındaki ülkeler ve son yıllarda darbeler yoluv- 
(Devamı sa.7, sü.5'de) 


kişinin de 


nasıl öl- 


ny m a m A a a a a a. a a e e 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

OVYET işgal birliklerinin Afganistan'dan derhal çekilmesini öngören karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun dün gece tamamlanan olağanüstü toplantısında büyük bir çoğunlukla kabul edildi. 
Bağlantısız ülkeler adına hazırlanan vag Afganistan halkına, siyasa, ekonomik ve sosyal alanlarda kendi geleceğini, kendisinin tayin etmesine fırsat tanımak için, bu ülkedeki tüm yabancı güçlerin derhal geri çekilmesini öngören karar ta- 


sarısı, dün gece Öya sunuldu. 
Oylamada, 104 ülke 


.karar tasarısının lehinde oy kullanırken, 18 ülke aleyhte oy verdi. Aralarında Müslüman ülkelerden Cezayir, Suriye ve K.Yemen'in de bulunduğu 18 ülkenin de çekimser kaldıkları bildirildi. 


(Devamı sa.7 sü. 3'te) 


Komandolar, 


Salihli Adliyesinde bir kişiyi öldürdü, 


bir kişiyi de ağır yaraladı 


MTurgutlu” daki çatışmada ikisi polis 


dört kişi yaralandı 
HABER MERKEZİ 
Salihli'de adliyede komandoların sol görüşlü bir grubun üzerine ateş açması sonucu i.r kişi öldü, bir kişi de yaralandı. 
Saat 12.00 sıralarında adliyeye gelen bir grup komando burada bulunan arkadaşlarının duruşmasını İzlemek için bekleyen sol görüşlü kişilerin (Devamı sa.7, sü.5'de) 


10 aya mahkum 
edilen Perinçek hakkında Yargıtay kararı bugün 


açıklanıyor 
ANKARA (ÖZEL) 
ÜRKİYE İşçi 


Köylü Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 
10 avlık mahkumiyeti 
ile ilgili Yargıtay kararı bugün aşıklanıyor. 

Yargıtay 9: Ceza Dairesinde bakılmakta olan davanın geçen duruşmasında TİKP Genel Başkanı Doğu Perinçek savunmasını yapmış ve duruşma kararının açıklanması için bugüne bırakılmıştı. 

Doğu Perinçek gazetemizde yayınlanan ''Anarşinin Kaynağı ve 
Devrimci Siyaset" başlıklı seri başyazısında devletin askeri ve emniyet muhafaza kuvvetlerine hakaret ettiği gerekçesiyle 5. Ağır Ceza Mahkemesince 10 aya mahkum edilmişti. 


© Rusya'yı kınama kararında 
Afganistan'daki yabancı birliklerin derhal ve koşulsuz olarak geri çekilmesi ve mültecilere yardım cağrısı da bulunuyor 


“si TREE MERE ANAT 


7 


H 


Rusya BM de — üradı -10418 


© işgale karşı çıkanlar arasında Türkiye, İran Irak, Pakistan, Çin, Yugoslavya, Batı Avrupa ülkeleri ve ABD de var 

© Ovlamada 18 ülke çekimser kaldı, 10 ülke oylamaya katılmadı 


e e aa m m e DR e 


Tito'nun sağlık durumu | ciddiyetini koruyor 


YAZISI 3. SAYFADA 


a ei n 


Sahte solcuların kışkırtmaları üzerine Çağlayan Lisesine gelen guvenlik kuvvetleri yüzlerce öğrenciyi saatlerce çamur ve karın içinde beklettiler. Öğrenciler daha sonra otobüs ve cemselerle Kağıthane Askeri Kışlasına götürüldüler. 

(Fotoğraflar: Kemal ÖZDEN) 


Bir avuç kışkırtıcı yüzünden 


binden fazla liseli gö gora 


ACISINI ANALAR ÇEKER; 
Bir avuç kışkırtıcının neden olduğu olaylardan sonra, binlerce liseli öğrenci gözaltına alınırken, analar arkalarından yüreklerindeki acıyla bakakalır. 


ler Lisesinde 
8 kuvvetlerine 


zaltında 


„HABER MERKEZİ 
STANBUL'da dün bazı liselerde öğret- 


A menlerin görevden alın- 


masını bahare eden sahte solcular olay çıkardılar. 


“i Güvenlik kuvvetleri olay- 


lar üzerine okullardaki tüm öğrenciler ile birlikte bazı öğretmen ve velileri de gözaltına aldı. 

Olaylar sırasınaa Esengüvenlik molotof kokteyli atan ve okul duvarına pankart asan beş kişinin kimlikleri belirlendi. 

Esenler Lisesindeki okulu işgal eden bir grup silahlı öğrenci ile güvenlik kuvvetleri arasında çıkan çatışma sırasında bir Emniyet Amiri elin: den yaralandı. Topkapı Tekstil Meslek Lisesinde de okula pankart asmak isteyen gruba müdahale etmek isteyen polis memuru Mahmut Çatal tabancayla ağır yaralandı. 


YAZISI 5. SAYFADA 


$ 


Ppa- 


16 Ocak 1980 


SINA CILADIR 


Yeni bir paylaşım savaşı sözkonusu mu?(2) 


Tarih, Kautksy'nin günümüzdeki takipçilerini haklı çıkaracağa benzemiyor. Savaş içgüdüsü, objektif yasaların bir ürünüdür. Emperyalistler arası savaşları besleyen objektif temel, kapitalizmin eşit olmayan gelişme yasasıdır. Bu yasa, bugün de geçerliliğini korumaktadır. Çokça söylendiği gibi, emperyalizm varoldukça, savaşlar da olacaktır. 

Ama bugün bizi asıl ilgilendiren, bir üçüncü yeniden paylaşım sava-Şının gündemde olup olmadığıdır. 

Dünyamızdaki gelişmeleri dikkate alacak olursak, bir yeniden paylaşım savaşının objektif şartlarının var olduğunu görürüz e 

Sovyetler Birliği, 1960'lı yılların ortalarından itibaren, ekonomisini hızla askerileştirerek, dünya hegemonyasına adaylığını koymuştur. 
Rusya bugün, nükleer silahlarda ABD'ye eşit bir duruma gelmiş, geleneksel (konvansiyonel) silahlarda ise ABD'yi geride bırakmıştır, Rusya, vaktiyle hasta ruhlu bir hükümdarın da dediği gibi, dünyayı kimseyle "kardeşçe" paylaşmak eğiliminde değildir. Rusya, tek başına güdümleyeceği bir dünya düşlemektedir. Bu zaten, emperyalizmin tabiatıdır.. 

Böyle bir dünyanın, düşüyle değil, yakın bir zamana kadar gerçeği ile iç içe olan ABD ise, bugün çap düşmüş, dünya hegemonyası peşinde 'ş koşan Sovyetler Birliği karşısında gerilemeye başlamıştır. Bununla birlikte, ABD'nin dünya hegemonyasından vazgeçtiğini ya da vazgeçebileceğini ileri sürmek, gerçekçi bir tutum olmaz. Hayır, ABD'de, dünya. hegemonyasından vazgeç miş değildir. 

Bir yeniden pâylaşım savaşı olasılığı buradan kaynaklanıyor zaten. 
Yeni bir dünya sayaşının ya da emperyalistler (o arasy' savaşın kaynağı, Sovyetler Birliği ile ABD'nin dünya hegemonyası için; çekişmesi veya rekabetidir. İki süper devlet arasındaki rekabet, eninde.sonunda bir savaşa yol açacaktır. ! 

Bu noktada kendiliğinden bir soru ortaya çıkıyor: 

Savaşı önlemek ya da geciktirmek mümkün değil midir? 

Zavaşı önlemek için, iki Süper devleti ya da hiç değilse iki süper devletten birisini yıkmak gerekir. 
Dünyadaki gelişmelere gerçekçi bir gözle bakacak olursak, bir yeniden paylaşım savaşından önce, iki süper devletten birisini yıkabilecek düzey- de devrim dalgaları gözükmüyor. 
ABD'de ve Rusya'da savaşı gündem dışı bırakacak devrimci kabarmalar şimdilik yok. Aynı şey, Japonya ve Kanada'yı da kucaklamak koşuluy-' la, Avrupa ülkeleri için de söylenebilir, Yine aynı şekilde, 3. Dünya ülkelerinde de çok büyük çaplı devrimci kabarmalar görülmüyor. Bunun- 


la birlikte, bir yeniden paylaşım savaşından önce, hiç bir ülkede, özellikle 3. Dünya ülkelerinde devrim olmayacak diye bir kural da konulamaz elbette. Özellikle 3. Dünya içinde yer alan tek tek ülkelerde, bir yeniden paylaşım savaşından önce, devrimler patlak vermesi pekala mümkündür. Zaten bu olasılık, savaşın 


“yok edilmesi sonucunu vermeyecek 


olsa bile, onu geciktirmek için girişilecek mücadelelerin içinde yer alıyor. : 
Peki savaş nasıl geciktirilebilir? 

Bu sorunun yanıtı şudur? İki süper devletin, özellikle gelişen, güçlenen emperyalist durumundaki Sovyetler Birliği'nin yayılma siyasetine karşı direnerek... Savaşı geciktirme- nin yolu budur. Emperyalist yayılmaya karşı direnmek, aynı zamanda, emperyalist dünya zincirinin belirli noktalarda zayıflamasını mümkün kılabilir. Savaştan önce tek tek ülkelerde devrim olabilmesi #htimali bununla ilgilidir. Zaten, "Önce savaş, sonra devrim" gibi kesinlemelere girmek, devrimci bilime aykırıdır. 

Biz, bir üçüncü yeniden paylaşım 


savaşının, biçim olarak, ikinci yeni- ' den paylaşım savaşına benzeyeceği- ' 


ni düşünüyoruz. Bilindiği gibi, birinci yeniden paylaşım savaşı ile ikinci yeiden paylaşım savaşı, biçim olarak, irinden farklı savaşlardı. İlk savaş çek kutuplu, ikinci savaş ise iki kutuplu ve ilkine kıyasla "lokal" karakterde bir savaştı. İkinci savaşta kutuplardan birisini Hitler Almanyası ve destekçileri, ikincisini ise ABD ve Sovyetlerin de içinde yer aldığı antifaşist cephe oluşturuyordu. 

3. dünya savaşında, Hitler Almanyasının yerini Sovyetler Birliği'nin alması ve Hitler Almanyasına karşı olduğu gibi, Brejnevlefin Rusyasına karşı bir barış cephesinin oluşması sözkonusudur. Bugin, Rusya'nın saldırganlığına karşı kesinlikle savunma durumunda olan 2. ve 3. Dünya ülkeleri, teorikman, barış cephesi içinde yer alıyorlar. ABD için kesin bir şey söylenemez. ABD tekelci burjuvazisine egemen olan eğilim, bugün için, dünya halklarına karşı düşmanlık, Sovyetler Birliği'ne karşı ödün verme, onu yatıştırmaya çalışma eğilimidir. Ancak, ABD burjuvazisi- nin esas (gelişen, güçlenen) eğilimi, Sovyetlere karşı direnmedir. Bu eğilimin, ABD'ye yön vermeye başlamasıyla birlikte, ABD'nin savaş ve barış güçleri arasında bir yere oturacağı söylenebilir. Rus yayılma siyasetine, savaş içgüdüsünün kesinlikle egemen olmasıyla, ABD'nin barış güçlerine yaslanma yolunu tutacağı ileri sürülebilir. * 

Ancak, başka olasılıkların saklı olması, yanında, özellikle dünva saflaş- 

(Devamı sa. 7sü.2'de) 


Erzincan İl Örgütü kampanyayı değerlendirdi 


Hedefler artırıldı, 14 yaşında bir genç kız işlemelerini hediye etti 


Türkiye İşçi Köylü Partisi (TİKP) Erzincan İl örgütü "Aydınlık'ı güçlendirme kampanyası'nı" değerlendirme toplantısı düzenledi. 

İlk konuşmayı yapan İl Başkanı Niyazi Ağaç Aydınlık'ın çıkmaya başladığından bugüne kadarki yayın hayatını anlattı ve bugünkü kampanyanın önemini vurguladı. 
Niyazi Ağaç konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Arkadaşlar, Aydınlık'ın yayına başlamasından bugüne kadar halkımıza seslenmesinin mutluluğu içindeyiz. Gazetemiz halka verdiği sözü tuttu, görevini yerine getirmeyi babaşardı veşimdi de görevinin başındadır. Emekçi halkın kuruşlarıyla çıkan Aydınlık halk düşmanlarının karşısında dimdik durmaktadır. 
"Arkadaşlar, halk düşmanlarının devrimci bir sese tahammülleri yoktur. Böyle olduğu için Moskova daki Yeni Çarlar, Apocu cinayet şebekesi ve MHP'li faşistler Aydınlık'ı karalama kampanyasına sarıldılar. 
Gazetemizin halka ulaşmasından korktular. Ama emekçi halk gazetesini yaşatıyor. Gazetemiz bundan sonra da kitlelerin fedakarlığına ve yaratıcılığına dayanarak ` tüm zorlukları yenmesini . bilecektir." 

Başkanın konuşmasından sonra toplantıya çeşitli yerlerden katılanlar söz alarak kampanyanın bugüne kadarki değerlendirmesini yapıp, Erzincan'da konan hedefi aşmak için önerilerde bulundular, 


Daha önce hedeflerini tespit edenler bu hedeflerini 5 bin, 10 bin artırdılar. Bir kız arkadaşın "Be nim hedefim 15 bin" demesi alkış larla karşılandı. Bir sıvacı 1 bin lira bir kahveci de 5 bin lira hedef koy dular 

Toplantıyı saran Aydınlık'ı güç lendirme azmi ve heyecanı kampan ya için yapılan yeni bir sandığın masaya getirilmesiyle daha da yük seldi. TİKP İl Başkanı Nizyazi Ağaç annesinin yün çorap alması için ver diği 150 lirayı sandığa attı. Toplantıya katılanlar da 10, 20, 50, 100 ve 500'lükleri peşisıra sandığa attılar. 
Toplantıya İstasyon Mahallesinden katılan 11 yaşındaki Serengül kendi işlediği el işlerini hediye etti. Başka | bir genç kız yüzüğünü, bir genç saatini, biri de elindeki fotoğraf makinesini kampanyaya hediye etti. 
Murat Yeşilyurt'un sazı eşliğinde söylenen türküler ve devrimci marş larla toplantı coşkulu bir hava içinde sona erdi 

Erzincan'da akşam olmuştu, partide temizlik yapılıyordu. Kapı çalındı, içeri 6-7 kişilik bir işçi grubu girdi. “Çalışıyorduk, toplantıya katılamadığımız için üzgünüz. Ancak 


* gelebildik"' dediler. Yıldırım Koç 


isimli işçi yeni yaptırdığı takım elbiseyi de beraberinde getirmişti. 
Ayrıca aralarında topladıkları 750 
lirayı sandığa attılar. 

Onların da katkılarıyla toplantıda T2 bin 300 lira toplanmış oldu. 


KAĞIT, KİTAP, İNSAN ve TV 


AĞIT, insanın ö- 
FA nemli buluşlarından biri, biliyorsunuz, Yeryüzünde yok olanı var eden insanoğlunun yaratıcı kimliğinin simgelerinden biri de diyebiliriz. Neden bu denli önemli, bu kâğıt denilen nesne? Dünyanın değişimini olumlu yönde etkilediği, gelişmeyi hızlandırdığı ve insanı doğa- ya daha çok egemen kılan ögelerden biri olduğu için... 

Dünyada kâğıdın bilinmesinde, ve ondan yararlanılarak bilimin, kültürün, tek sözcükle uygarlığın insanlar arasında yayılmasında Türklerin büyük çapta etkinliği olduğunu yazar tarih kitapları. "Bir zamanlar biz neydik!" anlamına çekilmesin bu dediğimiz. Ancak, Anadolu toprağı üzerinde kâğıt sarayisinin ilk temelini Selçuklularin attığını, Avrupa'ya ondan sonra geçip yaygınlık 


‘kazandığını tarihsel bir 


gerçek olarakkabul etmek zorundayız. Türklere Anadolu'nun kapısını açan Malazgirt Savaşından sonra, ‘Urfa bölgesinde ilk kâğıthanelerin kurulduğunu yazıyer kitaplar. 
Haçlı seferleri sırasında tutsak edilenler bu. kağıthanelerde çalıştırılmış. Buralarda çalıştırıldığı süre 


içinde kağıt yapımını öğ- * 


renen tutsak kişiler, özgürlüklerine kavuşup ülkelerine döndükleri zaman edindikleri bilgilerle Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde İmalâthaneler açmışlar... 


İstanbul'un alındığı 
1453 yılından sonraysa, 
kâğıthanelerdeki kâğıt ü- 


Necati Güngör 


mm 


retimi Selim Ill devrine dek sürmüştür. 


Kâğıdın makinalar yoiuyla üretimini ise Avrupa gerç ekleştirir. 


Osmanlı . döneminde ilk kâğıt fabrikası (maki- ne ile üretim) 1846'da, İzmir'in Halkapınar semtinde kurulur. Avcak yaşamı uzun sürmez bu girişimin: Kapitülasyonlar- dan yararlanan Avrupa kâğıtçıları, pazarın elden çıkmaması için damping, uygulayarak, altı ay gibi kısa bir süre içinde fabri- nın kapanmasını gerçekleştirirler!.. 1887 yılında, Başmabeyinci Osman 
Bey, 300.000 altın lira sermayeyle (o Beykoz'da Hamidiye kâğıt fabrikasını kurar. Çeşitli türler- de kâğıt üretimi yapılır. 
burada. Özellikle sigara kâğıdı Osmanlı piyasasında çok tutulur. Ne ki bunun da ömrü uzun olmaz. 1915 yılında, İmparatorluğun müttefikleri, savaş malzemesi yapmak bahanesiyle Hamidiye kâğıt fabrikalarını tahrip ederler. 


Bunlar, kâğıt sanayimizin Osamanlı dönemin- deki serüvenleri... Cumhuriyet dönemine adım atılınca, kâğıt işi, devletin kalkınma, sanayileşme politikası içinde kendini bulur. Yine ilk kez, Mehmet Ali Kâğıtçı'nın önderliğiyle (1934'ler) İzmit'te bir kâğıt fabrika- 


HALKIN SESİ ?} 


sının temeli atılır. Ve Cumhuriyet'in ürettiği 
ilk kâğıt, 28 Nisan 1938 
tarihini taşımaktadır... Burada çeşitli tiplerde kâğıt üretimi (o gerçekleştirilir zamanla. 


Avrupa düzeyindeki makinalarla fabrikanın üretim kapasitesi geliştirilir. Bu fabrikanın adına ise, bilindiği gibi, 1955'lerde SEKA adı verilmiştir. 


Türkiye'nin Kâğıt gereksiniminin günden güne arttığı da, daha Cumhuriyet'in ilk yallarında gözlemlenir. 1923'lerin Türkiye'sinde, kişi başına 
düşen kâğıt tüketimi 700 
gramdır. 1936 yılında bu tüketim 1 kilo 800 grama ulaşır ve yıldan yıla büyük bir hızla artar... Uzmanlar, bu artışın 1980 
yılında kişi başına 19 kiloya varacağını bir tahmin olarak hesaplayıp kâğıt üzerine yazmışlar, bundan birkaç yıl önce. 


Ve şimdi 1980 yılının ilk ayını törpüleye törpüleye tüketmeye çalışıyoruz bütün Türkiye olarak... Şimdi, kişi başına düşen kâğıt tüketimi 
tahmin edildiği gibi 19 
kilo mudur, yoksa daha da yukarısında mıdır, bilemiyoruz; bu hesap kitap işlerinin uzmanı olmadığımızdan... Ancak gözlerimizin öndünde olup biten kimi olgular var, acıyla izlediğimiz: 


Ankara Belediye Başkanına açık mektup 


Size sunmak istediğim dilekçem bir ay hasır altı edilmiş 


kızarak evimizi terketti. 


yor. 


Tutarı 


Oğlum Muzaffer Sıtar, on ay önce babasına 


O günden bu yana ken- 


disinden haber alamıyoruz. Durumundan endişe ediyoruz. Belki gazeteyi okur da durumumuz- dan haberdar. olur, Babası da dönmesini bekli- 


Annesi Fikriye Sıtar 
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Sayın Başkan Ali Dinçer, 


Belediyenizin mantık ve hukuk kurallarına aykırı şekilde vatandaşı ezici tutumlarda bulunduğu yolundaki müteaddit açıklamalarımı hiçe saydığı iddiasını içeren 3 Aralık 1979 günlü özel dilekçemi size sunmak istedim; makamınızda bulunmadığınızdan ve ne zaman bulunabileceğinizin de bilinmediği anlaşıldığından isteğim yerine gelmedi. İçeriğinin hem vatandaş hem de belediyeniz yönünden önem ve 
ivedilik taşıdığını ve 20 
gün içinde cevap verilmesi gerektiğini belirterek aynı dilekçeyi size mutlaka sunulması koşuluyla Özel Kalem Müdürünüz Feridun Beye verdim. Aynı konuda aynı gün yardımcınız Ceyhun Beyi de uyardım. 


Bu dilekçe; size gösterilmemiş, 10 gün Feri 
dun Beyde beklemiş, 14 
Aralık 1979 gün ve 2637 
sayıda Özel Kalem Müdürünüzde 20 Aralık 1979 
gün ve 10.884 sayıda Emlak Gecekondu İşleri Müdürlüğünüzde kayda geçmiş, Başka işlem yok... 


Durumu öğrenince, ilgililerin tutumunu laubalilik ve keşmekeşlikle nitelendirerek dilekçemi 
28 Aralık 1979 günü geri 
aldım. Yerine fotokopisini koydular. 3 günlük süre içerisinde, sizinle görüşmemi sağlaması için Özel Kalem Müdürünüz- den ricada bulundum, bu da es geçildi... 


Belediyenizin mahkemelere kadar akseden ve vatandaş için hayati sorun yaratan yanlış tutumlarından söz eden bir dilekçenin böyle hasıraltı edilişinin adına siz ne dersiniz? Onu bilmem, ama ben bu dilekçeye Ö- 


Günlük gazeteler çıkıp çıkamamak, yapraklarını azaltmak, okaraborsadan kâğıt almak zorunda kalmak gibi sancılar içinde kıvranıyor! o Yayınevleri kitap çıkarma işini durdurdu! Yazarlar biliyorum, genç-yaşlı, amatör-profesyonel yazarlar, elleri böğründe düzenin kötülüğünü izliyorlar, çalışma odalarının penceresinde. Sırtını para babalarına dayayan "boyalı basın” bile kâğıt kıtlığın- dan etkilenirken, yerli yada yabancı bir yazarın kitaplarını yayımlayarak aradan geçimini sağlayan ve biraz da "bir şey" oldukalarını kanıtlamak amacıyla kendilerine "editör"' adını uygun gören esnaf ne yapsın? Onlar da varlıklarını sürdürüp sürdürememe O kaygılarıyla burunburuna yaşıyorlar şu günlerde. Ayrıca, toplumun alnına yazılmış bir belâ gibi içimize günden güne sızan karaborsadan sağlanan kâğıtla, bir kitabın fiyatı on ekmek, bir kilo peynir ya da yarım kilo et değerine ulaşıyor. İnsanlar, yokluklar ve pahalılıklar ortamında savaş yıllarının, kıtlık yıllarının panik havasına gün gün yaklaşırken, kitap artık onlar için bir fantezi, bir saksı çiçeği anlamını taşıyor!.. 


Kısacası, çok zaman öncesinden hesap edilen aşırı kâğıt tüketimi, günümüz Türkiye'sinde kül- 


zel Kalem Müdürünüzün, yardımcınız Ceyhun Beyin ve öteki ilgili memurlarınızın gösterdikleri ilginin, belediyenizdeki sorumsuzluğun, bürokrasi- nin adamakıllı yozlaşmışlığını, okokuşmuşluğunu bütün açıklığıyla ortaya koyan bir belge olduğunu iddia ediyorum, Hukuk İşleri Müdürlüğünüzün tutumunun da 


rümüzü tehdit eden boyutlara ulaşmıştır. İnsanlar gazetelerden, kitaplar- dan uzaklaşıp televizyo- nun özü kof dizilerinin başına sürüklenecek, ora- daki oyalamuyla yetinmeye alışacaktır. Birkaç yıl içinde filizlenip gelişen çocuk edebiyatımız kâğıt kıtlığı içinde körelecek, çocuklar yine televizyonun yavan dizileriyle tutuklanacaklar! İster karamsar olun isterse iyimser, insanımızı bekleyen kitapsız, gazetesiz, dergisiz yaşam, onları daha çok ekran başına itecek, düşünmekten, haberli olmaktan, soru sormaktan uzaklaştıracak; giderek insanın "temyiz kudretini" dumura, uğratacaktır. Yayınevlerinin kapıları daha şimdiden yetenekli insanlara kanandı. Ne zaman açılacağı belli değil. Edebiyat dergilerinde önemli ölçüde azalma olacak önümüzdeki günlerde. Bu demektir ki, edebiyatımızın yeni kanlarla beslenmesi tehlike içinde... 


Televizyon, insanımızın kağıt kıtlığı nedeniyle içine itildiği 'kültürsüzleşme tehlikesini giderebilecek midir? Hiç olmazsa bu sorunun yanıtını iyimserlikle vermek isterdik doğrusu. Artık yalnızca, insanları eğlendirme, oyalama amacı güdemez TV yönetimi. 
Böyle bir amaç ileriki kuşaklarca insanlık suçu olarak nitelenebilir. Televizyon, yaratan insanların elinden tutup onları okur kitlesine götürmek görevini, bugün her zamankinden daha çok gündemin&aimak zorundadır. 


aynı zihniyetten kaynaklandığını ekliyorum. 
Artık, önceki iddialarımın sizce incelenmesine gerek kalmadı. Şimdi bu sesimi duyup, görüşlerimin yerinde olup olmadığını açıklama lütfunda bulunabilecek misiniz? 


İçtenli saygı ve başarı dileklerimle, 


Kasım Yüksel 


Çalışma Bakanlığının dikkatine! 


İşgüvenliğimizin kabul edilmesini 


istiyoruz 


Dörtyol'un Erzin bucağında Sınırlı Sorumlu Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ernar'da biz işçilerin basın aracılığıyla kamuoyunun ve bakanlığınızın dikkatine sunduğumuz yasal olmayan uygulamalar aşağıdadır: 


* Çalışanların tümünün sigortalanmasını istiyoruz. Oysa büro işçilerinin dışında sigortalı işçi yok denecek kadar az. 
Burada işveren, bu uygulamasıyla işçiler arasında kafa işçisi ve kol işçisi Şeklinde bölücülük yapmakta. Objektif olarak kafa işçisiyle kol işçisini karşı karşıya getirmektedir. 


*Eşit işe eşit ücret uygulanmayarak işçiler arasında yine objektif olarak bölücülük * yapılmaktadır. 

Mesela; aynı işte çalışan Samandağlı işçilere 
7 bin lira aylık verilirken 
diğer birkısım işçilere 
160 lira gündelik verilmektedir. Aynı şekilde sandık yapımı bölümünde bir kısım işçilere her 
ambalaj sandığı için 300 
kuruş, bir kısmına ise 
225 kuruş ücret verilmektedir. 


* Yasalarca tespit edilen asgari ücret ödenme- 


mekte, bir kısım işçilere yani istifçilere 140 lira, tellemecilere ise 160 lira gündelik ödenmektedir. 


* Sigortasız olduğu: muzdan hastalandığımız- da rapor alma diye bit meselemiz olamadığı için hasta hasta çalışmak zorunda kalıyoruz. Ancak ücretsiz izin alabilmekteyiz. 


* Fazla mesaili çalışma zorla kabul ettirildiği gibi, fazla mesai ücretleri aynı zamanda zamsız olarak ödenmekte. 


Fazla mesai konusunda yasal hakkımızı hatırlatan bir arkadaşımızın işine “mesaiye kalmamaktan dolayı" son verildi. Oysa gerçek arkadaşımızın sekiz saat dışındaki fazla mesailerin zamlı olarak ödenmesini istemiş olması. 


* Pazar gündelikleri de zamsız uygulanmakta ve en yetkilibir kişi şu sözleri söyleyebilmektedir: Siz elçilerle portakal kesmeye giderken pazar günleri çift yevmiye mi alıyorsunuz?" 


Bu noktaları yetkililerin dikkatine sunarız. 

İş güvenliğimiz olmadığından isimlerimizi saklı tutuyoruz 


lütfü oflaz 


AP'ye ihanet... 
MHP ye hizmet! 


Şu Sağlık Bakanının aslında nelerle meşgul olması gerekiyor, o neyle meşgul oluyor. 

Hadi diyelim ki, elektrik kısıntısı ameliyatları aksatıyor... 

Yakıt sıkıntısı hastaları donduruyor... 

Eh kendi dışındaki tu aksaklıklar karşısında Sağlık Bakanı çaresiz kalıyor. 

Ama bir de bizzat meşgul olması gereken aksaklıklar var... 

Neler onlar? 

Örneğin, özellikle Doğudaki birçok hastane doktorsuzluktan kapandı kapanacak... 

Sonra, verem salgını yeniden yayıldı yayılacak... 

Geçtik bulunamayan ilaçları, piyasada bulunan ilaçlarda ortadan kalktı kalkacak... 

Köylüler desen, bırakın doktoru, ebeye bile hasret... Í 

Soğuktan ileri gelen ve bugünlerde özellikle küçük çocuklarda görülen menenjit salgını desen tam bir felaket... 

Akıl hastanelerinde (örneğin Bakırköy'de) buz gibi hücrelerde Adem Baba görüntüsündeki hastaların durumu ise tek kelimeyle dehşet... 

Peki bu ve buna benzer sorunlarla meşgul olması üzerine vazife olan bir bâkanlığın başı, bunları bırakıp ne yapıyor? 

Ne yapacak, üzerine vazife olmayan işlerle vakit harcıyor ve bakanlığında MHP Tileri kadrolaştırmak için gecesini gündüzüne katıyor. 

Demek ki, niyeti, vatandaşa değil, MHP'lilere hizmet... 

Tek kelimeyle: Nefret! 

.......s., 

O öyle de, bakanlığına bağlı işyerlerini MHP'nin Köy YSE-İş Sendikasına teslim eden Köyişleri Bakanı ondan farklı mı sanki? 

Milli Eğitimi MHP lileştiren şu Milli Eğitim Bakanı, kültürümüzü bilgiçleştiren (!) şu Kültür Bakanı, bakanlığındaki komando saldırılarını tersyüz eden şu Gümrük ve Tekel Bakanı da aynı yolun yolcusu değil mi? 

Yol-su-elektrik hizmetlerinin köylere götürülmesi aksıyormuş... 

Bu yıl yarım milyon lise mezunu daha açık- ta kalıyormuş... 

Kültür hayatımız felce uğruyormuş... 

Tütün memleketinde sigara bulunamıyormuş... 

Bütün bu sorunlarla da bu bakanların meşgul olması, çare bulması gerekiyormuş, ne gam! 

Varsa, yoksa partizan tayinler, yani üzerlerine vazife olmayan işler ve sonuçta: MHP'ye hizmet... 

Tek kelimeyle: Nefret! 

Şimdi de İmar ve İskan Bakanına gelelim. 

Ve bir konuya özellikle dikkatini çekelim. 

Turgut Toker, bilmem biliyor mu (bilmiyor- sa ayıp!) İstanbul-Feriköy-Baruthane Deresin» de geçen aralık ayı içinde sel felaketine uğrayan yurttaşlarımızın bir bölümü bugün hâlâ evsiz-barksızdır. 

Şurada-burada insanlık dışı koşullarda yaşamaktadır. 

Bu durumu protesto etmek için de 4 felaketzede açlık grevine başlamıştır. 

O halde Turgut Toker, habire kıyım listelerini onaylamayı bırakmalı ve bu yurttaşlarımızı başlarını sokacakları bir yuvaya kavuşturmalıdır. 

Hemen, vakit geçirmeden. 

.......... 

Geldik bu bakanların başı Demirel'e... 

Artık şu partizan tayinlerden, MHP'ye hizmetten başka bir şey düşünmeyen bakanları- un kulağını çeksin lütfen. 

Yoksa AP Grubu, AP'ye ihanet-MHP ye hiznet suçundan onların altındaki iskemleyi çe- 
<ecek! 

Söylemesi bizden. 


SOLDAN SAĞA: 1) Dünyada her geçen gün kendini biraz daha hissettiren büyük tehlike - Ses, ş 
2) İlerisini hesaplayan, 2 
geleceğe yönelik. 3) Bir bayan adı - Ücretliye aylıktan önce verilen para. 4) Çok uzun yıllar birbirleriyle çekişen spor 


ş apapa unal G kulüpleri için kullanılan a] vF bir deyim. 5) Yemin, söz- paguan goana 


leşme (eski dil) - Gereksiz (eski dil). 6) Kararlılık - Lisan - Boyun eğen, 7) Sınırlı özerkliği olan büyük il - Sayıca miktar, 8) Eleme aracı - Olan, olmuş - İlave. 
YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Film seyredilen yer. 2) Bir emir - Tersi lezzetli. 3) Parası sonra ödenmek üzere. 
4) Arasını açmak. 5) Tahıl için kullanılan bir ölçek, 6) Uçurum - Bir masal yaratığı. 7) Kimyada Selenyum'un simgesi - Tersi Avrupa'da bir başkent. 8) Adanan şey. 
9) Yabancı para - Boru sesi. 10) Sermaye, anamal. 11) Şan, nam - Para yardımı, yardım parası. 12) Yansımak, yankılanmak. 


gana moman Ang 


İran, ABD' 
nin muhtemel bir müdahalesine hazırlıklı olduğunu açıkladı. 
Solda, 

bir İranlı pilot 
Amerikan yapısı 
Avcı bombardıman uçağında, uçuştan önce. ABD 
Tahran 
Elçiliği önünde bitmeyen gösteriler- den 

biri 
(sağda) 


Yugoslavya ordusu bir tatbikata hazırlanırken 


Tito'nun sağlık durumu ciddiyetini koruyor 


Yugoslavya ordusu teyakkuz durumunda 


Tito, yerini alacak 


INGILIZ 
BASININA 


am Rusya şimdi de İran sınırına yığınak yapıyor 


ne olayının yaratacağı "üzücü durumu” İranlıların bilmesini önlemek için böyle bir kara” aldıklerıni ileri sürdü. 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

İnGiLiz basımı, Sovyetler Birliği'nin İran 

sınırına askeri yığınak yaptığını bildirdi. 

ABD,İran'a karşı yaptırım uygulanması kararının veto edilmesine rağmen, diğer ülkelerin yaptırım uygulamasını isterken, İran, kararın geçersiz olduğunu bildirdi. 

İran ABD'nin yaptırım konusundaki tutumuna misilleme olarak ülkedeki tüm Amerika- 


© ABD, vetoya rağmen İran'a yaptırım 


uygulanması çağrısında bulundu Uçak gemileri yol alıyor 


PE T A 
© iran, ABD'li gazetecileri sınırdışı ediyor ip a lr e diplomatların rehine alnınasından sonra Washington, Bas- 


© Farsi başkan adaylığından çekildi 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


,UGOSLAVYA Devlet Başkanı Josip Broz Tito" 


lı gazetecileri sınır dışı etme kararı aldı. 


ra Körfezi açıklarına gönder- 


yönetici kutulu “nun sağlık durumu ciddiyetiri korurken MR ee) diği "Nimitz" uçak gemisi, iki 
270 bin kişilik Yugoslav ordusu teyakkuz durumuna A kruvazörle birlikte, Ümit Bur- 
o Londra'da yayınlanan nunu geçti. 


belirledi 


geçirildi. 
N 


Denktaş ve Kipriyanu: Buzlar çözülüyor mu? 


Kıbrıs'ta iki toplum arasında yakınlaşma sağlanmasına çalışılıyor 


LEFKOŞE 


Kr Rum Yönetimi Başkanı Kipriyanu, 

pazartesi günü bit açıklama yaparak Kıb rs Rumları ile Türkler arasında yakınlaşmayı sağlamak amacıyla alacaklar tedbirleri açıkla 

. dı. Kipriyanu, Kıbrıs sorununa barışçı bir çö- 

“ züm bulunması için iki toplum arasında yakınlaşma ve işbirliğinin zorunlu olduğunu da belirtti. -i 

19 Mayıs Anlaşması çerçevesinde ve 
Waldheim'in gözetiminde toplumlararası görüşmelere hazır olduğunu bildiren Kipriyanu'nuh alacağını açıkladığı tedbirler şunlar : 

1. Sosyal Sigorta Sandığından emekli maaşı alma hakkı olan Türklere bu hakları verilecek ve Kıbrıs Türkleri Sosyal Sigortalar Kurumuna yeniden bağlanacak. 

. “2. İhtiyat Sandığından alacakları olan Türklere bu alacakları ödenecek. 

3. Türk işçiler Rum bölgesinde istedikleri işte çalışabilecekler. 

,4. Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Otelcilik Okule, İngiliz Okulu gibi diğer uluslararasi yüksek eğitim enstitülerinde Türk öğrenciler de okuyabilecek. 

5. Türk ve Rum sendika, parti ve diğer örgütler arasında yaklaşım sağlanacak. 

Kipriyanu, ilerde de bu yönde yeni tedbirler alacaklarını açıkladı. 

DENKTAŞ GEÇİCİ HÜKÜMET KURULMASINI ÖNERDİ 

Öte yandan Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanı Rauf Denktaşda Rum yönetimine Kıbrıs'ta geçici bir hükümet kurulması teklifini tekrarladı. 

Kipriyanu'nun iki toplum arasında yakınlaşma sağlamak üzere bir dizi tedbir açıklaması üzerine Lefkoşe'de bir açıklama yapan Denktaş bu konularda görüşmeler yapmaya hazır olduklarını bildirdi. 


Uluslararası Af Örgütü: “Sovyet yönetimi muhaliflere karşı yeni bir kampanya açtı” 


LONDRA 

Merkezi Londra'da buiunan Uluslararası Af Örgütünden dün yapılan bir açıklamada, Sovyet yöneticilerinin insan haklarını savunan rejim muhaliflerine karşı yeni bir kampanya açtığı belirtildi. 

Örgüt raporunda, son üç ay içinde şiddete başvurmaksızın insan haklarını savunmaya çalışan 40'dan fazla Sovyet yurttaşının ağır hapis cezalarına çarptırıldığı açıklandı. 

Bunlardan en az ikisinin psikiyatri kliniklerine yatırıldığı kaydedilen raporda, Helsinki anlaşmasını gözetlemek üzere kurulmuş resmi olmayan grupların 9 üyesinin de tutuklananlar arasında yer aldığı belirtildi. 

Uluslararası Af Örgütü, Sovyetler Birliği'ndeki siyasal tutuklamalara ilişkin olarak 1975 yılında basılan bir raporun bu yılın nisan ayında tekrar yayınlanacağını da açıkladı. 


Tito'nun sol bacağın- daki kan damarlarında kan dolaşımı nedeniyle geçirdiği ameliyatın istenen sonucu vermediği, ikinci bir ameliyat daha geçireceği bildirildi. 


Büy a Fiton u mya e sdât 14:00 


ten itibaren bir açıklama yapılmaması kamuoyunda tedirginlik yarattı 


Öte yandan bazı kaynaklar, Tito'nun geçtiğgimiz cumartesi günü hastaneye yatmadan önce, ölümünden sonra ülkeyi yönetecek kurulun başkanlığı için tercihini şimdiki o 'Devlet Başkan Yardımcısı Lazar Koli sevski için yaptığını belirtiyorlar. Tito ölümün den sonra, ülkeyi bir ku rulun yönetmesini kararlaşlırmıştı 


Tito'nun saptadığı yö netici kurulun diğer ikiü yesi Stevan Doronjski ve Dusan Eragcosavac'tır 


Yugoslav ordusunun teyakkuz durumuna getirilmesi, Sovyetler Birliği nin herhangi bir girişimi- ne karşı alınan bir önlem olarak yorumlanıyor 


o 
ABD, Küba’ daki hükümet değişikliğini yorumladı 


WASHİNGTON (AA) 


Washington'daki çevreler, Küba'da Fidel Cast ro'nun kabinede değişiklik yaparak kilit bakanlıkları üzerine almasının ülkede ekonomik duru mun kötüye gittiği hatta 
21 yıllık Castro rejimin- 
de ilk kez siyasi muhalefetin bu derece açıkça kendini gösterdiği anla mına gelebileceğini belirttiler, 


Amerikan hükümet çevreleri, henüz yorum yapmak için çok erken olmasına rağmen bu değişikliğin Devlet Başkanı Fidel Castro'nun ülkesinin iç durumundan kaygı duyduğunu kanıtladığını söylediler. 


Bu yenilginin Küba devriminin uluslararası saygınlığı açısından tehlikeli sayılacak bir döneme rastladığını savunan çevreler Castro'nun BM Güvenlik Konseyinde Küba' nın adaylığını geri çek- 


mek zorunda kaldığı otu- . 


rumda bağlantısız ülkelerden büyük bir ihtar aldığını hatırlattılar. 


Körfez ülkeleri, güvenliklerine yönelen 


tehdidin 
Moskova'dan ve buna karşı tedbirler almak için çaba harcıyorlar 


e 
İç istikrarı sağlamak ve bölge ülkeleri arasında birlik önem kazanıyor o 


BAHREYN | 
KATAR 


Birleşik Arap 
Emirlikleri 4 


Gözler Basra Körfezine çevriliyor 
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Basra Körfezi bütün dünyanın dikkatlerini üzerine çekiyor. Bunun nedeni çok açık: Petrol. Bu konuda herkes hemfikir. Rusya'nın hedefi- nin bu bölgeyi ele geçirmek olduğu konusu da tartışmasız bir biçimde kabul ediliyor. Afganistan'ın işgali bu hedefe ulaşmak için yalnızca bir adım, bir sıçrama tahtası ele geçirme. 
Afganistan'dan, Pakistan'a ve Basra Körfezi kıyılarına ulaşmak kolaylaşıyor. Bir de işin içine bu bölgedeki azınlık milliyetler unsuru girince, 'bağımsız” devlet kurma adı altında, bölgeyi denetim altına almak Kremlin yöneticileri için daha da kolay görünüyor. Tabii bütün bunlar, bölgedeki şartların pek değişmemesine bağlı. 
Ama dünyada, hele şu son günlerde, 


` her şey öylesine hizli değişiyor ki, bu 


değişmeleri hesaba 'katmadan adım atan herkes tökezlemek zorundadır. 


Körfez ülkelerinin durumu 


Basra Körfezindeki ülkeler İkinci Dünya Savaşından sonra ABD'nin denetimi altına girmişlerdi. Ancak bugün bu bölgede ABD'nin hakimiyeti sarsılmış durumdadır. Bunu, ABD'ye en yakın siyasetleri izlemekle tanınan ülkelerin tutumuna bakarak dahi söylemek mümkün. 1950'lerde Ortadoğu'ya istediği an müdahale edebilen ABD'ye şimdi Suudi Arabistan gibi ülkeler karşı çıkıyorlar. 

Bunun 'yanı sıra, bölgedeki ülkeler, yaklaşan Sovyet tehdidine karşı da bağımsızlıklarını güvence altına almak için çaba harcıyorlar. 

İran'da olanlardan sonra Körfez 


ülkeleri şu üç noktaya çok dikkat ediyorlar: ABD ile dostluğu sürdürmek; Körfezin güvenliğine yönelen tehditlere ABD'nin karşılık vereceğinden emin olmak; Arap ülkeleriyle ABD arasındaki ilişkilerin gelişmesi- nin önündeki en önemli engel olan Filistin sorununu çözüme kavuşturmak. 

Körfez ülkeleri, güvenliklerine yönelen tehdidin Moskova'dan ve ülke içindeki unsurlardan geldiğini biliyor ve bir güvenlik örgütü içinde birleşmeyi istiyorlar. Bunun yanı sıra, eğer Körfez'e ciddi bir Sovyet saldırısı olursa, bunu ancak ABD gibi bir ülkenin karşılayabileceğini belirtiyorlar. 


iç istikrar zorunluluğu 


Körfez ülkeleri, Sovyet tehdidine karşı ülke içinde istikrar sağlanması- nın zorunlu olduğunu görmekle beraber, bunun nasıl sağlanacağı konusunda açık değiller. Bir kısmı, istikrarın ancak iktidardaki ailenin bunu sürdürmesiyle sağlangbileceğini öne sürerken, bir kısmı 'da yönetimin, ülkedeki çeşitli güçlerle paylaşılmasını zorunlu görüyorlar. İkinci yolu savunanlar, böylece halkın yönetime olan güveninin de kazanılacağına inanıyorlar. 


Körfez ülkelerinin liderlerinin birleştiği bir konu şu: En ufak bir askeri hareket bütün bölgeyi ateşleye lir. Böyle bir patlama ise, bir sürü darbe ve müdahaleye, petrol kuyuları- nın tahribine ve hatta bir Sovyet-ABD çatışmasına da yol açabilir. 
Bu ise, Körfezin her iki yakasında da süper devletlerin hakimiyetini 


-şekillendirmeyi bil” __ 


gündeme getirebilir Afganistan'ın işgali, Körfez ülkelerinin endişelerini artırıvor. 


ABD' ye düşen 


Bu durumda ABD'ye düşen, en başka Filistin konusunda gerçekçi bir siyaseti benimsemektir. Gerçi, Körfez ülkelerinin hassas oldukları Filistin meselesinde ABD'nin eski siyasetini (o değiştirmekte olduğu gözleniyor. Ama, henüz bu konudaki engeller ortadan kalkmış durumda değil. Camp David Anlaşması bu yönde zayıf bir çabaydı. Ancak, Körfez ülkeleri bu anlaşmayı desteklemekle birlikte, Gazze ve Batı Şeria' da özerklik konusundaki görüşmeleri, herhangi bir çözüme ulaşma ihtimali görülmediği için reddediyorlar. Körfezdeki birçok ülke, ALD'nin Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını tanımasının ABD'nin de,İslam ülkelerinin de çıkarına olacağını belirtiyorlar. Aksi taktirde Körfezin üzerinde dolaşan bulutların kararacağına kesin gözüyle bakıyorlar. Bir Körfez ülkesi yetkilisinin belirttiği gibi, ABD'nin "çaresiz bir dev ve gerileyen bir süper devlet" olduğu kendini bu bölgede daha çok hissettiriyor. 

ABD'nin önünde, sonuçta yalnızca iki yol vardır ve bu yollardan hangisini seçeceği, kendisini olduğu kadar bölge ülkelerini de yakından ilgilendiriyor. ABD, objektif konumu itibariyle Filistin sorununun önündeki engelleri aşmak zorundadır. 
Çünkü, gerçek her türlü isteğin üzerindedir ve istekleri kendisine göre 


“Times”, "Daily Express” ve “Daily Mail” gazeteleri, 15 Ocak tarihli sayılarında Sovyetler Birliği'nin İran sınırına 10 bin asker yığdığını haber verdiler. 

Sovyetler Birliği'nin Gulam Yahya'ya bağlı yaklaşık 20 bin kişilik Azeri kuvvetini İrari-Rusya sınırında hazır tuttuğu biliniyordu. 

Sovyetler Birliği'nin, Afganistan'da olduğu gibi, bir bahaneye dayanarak İran'a müdahale edebileceği çeşitli kaynaklarca ileri sürülüyor 


ABD'nin çağrısı 


ABD, BM üyesi ülkelere bir çağrı yaparak Sovyetler Birliği'nin vetosuna rağmen İran'a karşı ekonomik yaptırım uygulanmasını desteklemelerini istedi 

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ise Sovyetler Birliği'nin İran'a karşı yaptırım uygulanmasını veto etmesini desteklediğini açıkladı 

jody Powell, ayrica 

yaptırımı içinde deleri ve ilaçları kapdığını, bu maddelerin ihracına devam edileceğini bildirdi, 

Bu arada Yeni Zelanda hükümeti, ABD'nin İran'a yaptınm uygulanması için yaptığı çağrıya uymayacağını açıkladı. 


İran'ın tepkisi 


ABD'nin BM üyesi ülkelere çağrısına karşılık İran Resmi Haber Ajansı 'PARS'"'ın haberine göre, İran, BM'nin İran'a ekonomik yaptınm uygulama konusunda alacağı bir kararın geçersiz ve anlamsız olacağını 
açıkladı. 4 

Ìran Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin açıklamasında ise BM organlarının kararları, İran ulusunun haklı taleplerinden kaynaklanmadığı sürece kabul edilemeyeceği ve geçersiz sayılacağı" kaydedildi. 

Açıklamada aynca diğer devletlerin ABD ile İran'ın ilişkilerini gerginleştirecek herhangi bir önlemden kaçınmaları istendi. 


Amerikan gazetecileri 


Iran Islam "evrim Konseyı, ABD'nin Iran'a yaptırım uygulanmesını, istemesine bir misilleme olarak ülkedeki tüm Amerikalı gazetecileri sınırdışı edeceğini açıkladı. 

İran Petrol Bakanı ve Devrm Konseyi Geçici sözcüsü Muinfar Amerikalı gazetecilerin tek yanlı haber verdikleri ve gerçeği çarpıttıkları için sınırdışı edildiklerini söyledi. Bu arada Devrim Konseyinin İngiliz ve Batı Alman gazeteciler için de benzer bir karar alınması önerisini geri çevirdiği belirtiliyor. 

Beyaz Saray sözcüsü Jody Powell, karara ilişkin açıklamasında, İranlı yöneticilerin, rehi- 


Bir hafta önce Akdeniz'deki üslerinden ayrılan gemilerin yapabildikleri en yüksek hız olan 
27 deniz mili ile seyrettikleri 
haber verildi. 

Haberi veren kaynaklar.nükleer «güçle o hareket .. eden 
"Nimitz" uçak gemisinde 90 
uçak ve helikopter ile 6 bin personelin bulunduğunu belirtivorlar, 


Farsi adaylıktan çekiliyor 


Bu arada İran'ın en büyük siyasi partisinin adayı olarak Başkanlık seçimlerine katılması beklenen Celaleddin Farsi, Afganistan kökenli olduğu yolunda haberler çıkması üzerine adaylıktan çekilebileceğini açıkladı. 


Hatırlanacağı gibi Homeyni' nin oğlu ve torunu, Başkanlık seçimlerinde Farsi'nin -en önemli rakibi olan Maliye Bakanı Abdülhasan Beni Sadr'ı destekleyeceklerini bildiren bir bildiri yayınlamışlardı. 


GE 


Kutbzade: «ABD, iran ve diğer ülkelerin içişlerine karıştıkça, Rusya Afganistan'a müdahale fırsatı 


|] 
j bulacaktır» | 
| TAHRAN 
İran Dışişleri Bakanı l Kutbzade, Tahran'daki l 
40 Amerikalı sorununun 
| 25Ocaktakiyapılacak Dev- l 
Í let Başkanlığı seçimlerin- İ den önce çözülemeyece- 
| Zin söyledi. Kútbzade j 
| çözümün rehineleri ellerinde tutan öğrencilere İ İ ve Şah'ın İran'a geri | 
| verilmesine bağlı olduğunu da belirtti, | l Bu arada, Güney İran' 
a hareketinden önce dü- 
| zenlediği bir basın top- 
Í lantısında İran Dışişleri Bakanı, Afganistan'a yapılan Rus müdahalesi konusunda şunları söyledi: 
“Am&rika, etkinliğini kullanarak İran'ın ve diğer ülkelerin içişlerine karıştıkça, Sovyetler Birliği de Afganistan'ın içiş- | lerine karışma: firsati | bulacaktır. Afganistan'a karşı düzenlenen askeri müdahale ülkemiz açısından da çok tehlikelidir. 
Bu durum karşısında sessiz kalamayız. Sovyetler Birliği'ni kınıyoruz,” Kutbzade, o Pakistan Dışişleri Bakanı Aga Şahi ile havaalanında yaptığı konuşma hakkında, Afganistan'daki son gelişmeleri ve Pakistan-İran ilişkilerini ele aldıklarını 


ea 
`= — > m mn a 


Baraj sorusu 


Hayat, hayatın akışı, toplumların, iktidarların, örgütlerin ve kişilerin önüne sürekli olarak belli soruları getirip dayatır. 


Devletler, hükümetler, partiler, kitle örgütleri ya da kişiler, bu sorulara verdikleri cevaplara göre ya ilerler ya da yaya kalır ve puan kaybederler. 


Ama bazen öyle dönemler yaşanır, öyle bir mesele gelir dayatır ki, sorulan soru sıradan bir soru olmaktan çıkıp bir baraj sorusu haline gelir. Yani bu soruda gelip takıldınız, doğru cevap vermediniz mi, artık size başka soru sormazlar; "yarışma dışı" edilirsiniz. 


"Afganistan'daki Rus işgaline ne diyorsun?" 
İşte bugünün baraj sorusu budur. 


Biz bu soruyu herkese olduğu gibi Avdullah Baştürk'e de sorduk ve bekledik. 


Önce uzun bir suskunluk oldu. Zorladık, ses çıkmadı. Sonunda cevap geldi. 


Ve ne yazık ki, DİSK Genel Başkanı Avdullah Baştürk baraj sorusunda fena halde takıldı, kaldı. Genel Yönetim Kurulu toplantısında yaptığı açış konuşmasında,"Rus askerlerinin Afganistan'a çağrı üzerine gittiğini" söyledi. Yani 1.Bilenlerin işgalin hemen ardından söylediklerini on gün sonra mahçup bir şekilde tekrarladı. 


Bir milletin boğazlanmasına, bağımsızlığının, şerefinin, her şeyinin ayaklar altına alınmasına kafa sallayan,işgale evet diyen bir insan yüzbinlerce işçıyı semisilen, bir işçi örgütünün başında kalabilir mi? Kalsa bile, o işçileri temsil edebilir mi? 

Bağımsızlığına herşeyden çok değer veren bir kitle. Tepesinde ise bağımsızlık düşmanlarına alkış tutan bir başkan. Böyleçeliskili birdurum uzun süre çözülmeden kalabilir mi? 

Kalamayacağı kesindir. DİSK Genel Başkanı “ baraj sorusuna verdiği bu cevapla kendi kaderini kendisi çizmiştir. Baştürk artık, DİSK tabanını, yüzbinlerce OİSK'li işçiyi temsil etme vasfını kaybetmistir. 

*k** 

Baştürk'ün Afganistan'ın işgali konusunda aldığı tutum, sadece kendisini lekelemekle kalmamış, DİSK'i de lekelemiştir. DİSK'e bağlı yirmi küsur sendikanın başkanları ve yüzlerce yöneticisi bu lekeyi sessizce taşıyacak mıdır? 


Baştürk'ün aşamadığı baraj sorusu şimdi bütün DİSK yöneticilerinin önünde durmaktadır. 
Bu konfederasyon 13 yıllık hayatı boyunca hiç bir zaman bu ölçüde ciddi bir soruyla karşı karşıya kalmamıştır. 


Afgan iain evet diyen bir DİSK, işgale hayır diyen DISK tabanını karşısına almış ve artık bir işçi örgütü olmaktan çıkmış demektir. Böyle bir DİSK, 45 milyondan kopmuş, Babrak Karmellerin yanına kavrulmuş demektir. 


En küçüğünden en büyüğüne kadar, bütün DİSK yöneticileri bu soruya verilecek cevabın DİSK için bir varlık yokluk sorunu olduğunu, örgütün kaderini belirleyeceğini görmelidirler. 

Şimdi herkes, DİSK yöneticilerinden Baştürk'ün örgüte çaldığı bu kara lekeyi temizlemesini bekliyor. 


SÜMERBANK ALIM VE SATIM MÜESSESİNDEN BAHÇEKAPI/İSTANBUL 
Kapalı zarf usulü ile 500 Adet Vater Kops 

Taşıma Kovası (Alüminyum) satın alınacaktır. 

1) Kovanın şekil ve ölçülerini gösterir resim Müessesemiz Alım 2. Grubunda görülecektir. 

2) Teklif mektuplarını havi kapalı zarfın üzerine "TEKLİF MEKTUBUDUR" Dosya No. 
29411/Diyarbakır Pamuklu ibaresi yazılmak suretiyle en geç 4 Şubat 1980 günü akşamına kadar Müessesemiz yahut Karaköy Bankalar Caddesindeki Sümerbank İstanbul Şubesinin giriş holündeki "Alım Teklif Kutusuna" atılacak veya bu tarihten önce Müessesemizde bulunacak şekilde ikinci bir zarf içersinde posta ile Müessesemiz adresine gönderilecektir. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

3) Müessesemiz 2490 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp teklifler arasından şartlarımızla ihtiyacımıza en uygun olanlar tercih edilecektir. 

(Basın:10156-0052) 


ÇANAKKALE—KUMKALE İNEKHANESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN SIĞIR VE KOYUN SÜTÜ SATILACAKTIR 

1. 1980 Mali yılı kurumumuz istihsali tahminen 150 ton sığır sütü ile 35 ton koyun sütü 
1 Mart 1980-31 Ağustos 1980 tarihleri arası 
altı aylık satışı 7 Şubat 1980 Perşembe günü saat 15.00'de açık arttırma ile Çanakkale - İzmir asfaltın 30'cu kilometresindeki müessese merkezinde yapılacaktır. 

2. 150 ton sığır sütünün muhammen bedeli 12.- lira, 35 ton koyun sütünün muhammen bedeli ise 15.- liradır. 

3. 150 ton sığır, 35 ton koyun sütünün muhammen bedeli toplamı 2.325000.- lira olup, geçici teminatları 83.500.- liradır. 

4.7 Şubat 1980 Perşembe günü yapılacak süt satışı ihalesinde fiatlar haddılayık bulunmadığı taktirde ikinci ihale 14 Şubat 1980 Perşembe günü saat 15.00'de yapılacaktır. 

5. Bu satışa ait şartname mesai saatları içinde Müessese merkezinde ve Çanakkale Veteriner Müdürlüğünde görülebilir. İlan olunur. 

(Basın:10384-0060) 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etkinliklerinde yeni bir Yürütme Kurulu oluşturmak istiyorlar. 


taktiği ile DİSK 


yönetimini yumuşatan 
TKP, yeni 


atak peşinde 


Ihraç edilen TKP yanlısı sendikaların geri alınmasından sonra gündeme ğelecek madde: 


DİSK, mart ayında Olağanüstü Genel Kurula 


gidiyor 


İŞÇİ SERVİSİ 


Devrimci İşçi Sendikalari Konfederasyonu nun (DİSK) önümüzdeki mart ayı sonlarında Olaganüstü Genel Kurula gideceği öğrenildi. 

Normal olarak 1980 
Aralık ayında yapılması gereken Genel Kurulun 
DİSK içindeki son gelişmelerden dolayı öne alındığıbildiriliyor. Bilindiği 

ibi TKP yanlısı Madenş, Bank-Sen ve Baysen Sendikaları DİSK'ten geçici olarak ihraç edildikten sonra DİSK yönetimini hedef alan faaliyetlerini sürdürmüşler ve yeniden DİSK'e dönmeleri için yoğun bir propagan- da çalışması yapmışlardı. 

TKP'nin son dönemde ortaya attığı "Eylem Birliği" taktiği ile beraber DİSK yönetimi bu sendikalara karşı tutumunu yumuşatmış ve son olarak. DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar ihraç edilen sendikaların bir 


e TKP yanlısı sendikalar, Olağanüstü Genel Kurulda DİSK Yürütme Kuruluna 2 ya da 


3 kişi sokarak etkinlik kazanmak istiyorlar 


Maden-İş Yürütme Kurulunun yeni üyesi Mehmet Karaca DİSK yönetiminden pay isteklerini "Taba- nın tavana yansıması" şeklinde dile getirdi. 


yıllık ihraç süresi sona erdikten sonra kesin olarak geri döneceklerini açıklamıştır. 

TKP yanlısı üç sendikanın DİSK'e geri dönmesi ile birlikte bu sendikaların "yönetimden pay isteme" sorununun da yeniden gündeme geleceği ve Olağanüstü Genel 


Çimento ve toprak sanayi işkolunda, işkolu yetkisini Çimse-İş aldı 


ANKARA(AA) 
Çimento ve Toprak 
Sanayi işkolunda yetkili sendikayı ma“vla, Çalışma Bakanlığı tarafından yaptırılan inceleme sonuçlandı ve Türk-İş'e bağlı Çimse-İş Sendikası bu işkolunda işkolu düzeyinde toplusözleşme yapma yetkisi aldı. 

50 bin işçinin çalıştığı işkolunda Çimse-İş Sendikasının işkolu sözleşme çağrısına DİSK'e 


belirlemek **a- * 


bağlı Keramik-İş Sendikası itiraz etmiş ve kendisinin yetkili olduğunu öne sürmüştü. 

Çalışma Bakanlığının bir ay süren incelemesi sonunda Çimse-İş Sendikasının vetkili olduğu karara bağlandı. Çimse-İş Sendikasının bundan sonra kamu ve özel çimento kuruluşlarında toplusözleşme görüşmelerine başlamak için çağnda bulunması bekleniyor. 


Türk-İş eski başkanlarından 


Seyfi Demirsoy mezarı başında anıldı 


ANKARA(AA) 
Türk-İş eski başkanlarından Seyfi Demirsoy ölümünün 6. yıldönümün- de törenle anıldı. 
Karşıyaka mezarlığın- da Seyfi Demirsoy'un kabri başında yapılan anma töreninde Türk-İş Genel Başkanı İbrahim Denizcier eski genel başkanlardan kontenjan senatörü Halil Tunç, Türk-İş İcra ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Türk- 


İş'e bağlı sendikaların diğer üst düzey yöneticileri ve konfederasyon 


mensupları katıldılar. 

Demirsoy'un eşi ve çocuklarının da katıldığı anma töreninde yapılan saygı duruşundan sonra Türk-İş Genel Başkanı İbrahim Denizcier, Demirsoy'un kişiliğini belirten bir konuşma yaptı ve Demirsoy'un getirdiği prensiplerden ayrılmayacaklarını belirtti. 


Maden-İş 13. 


Bölge Başkanı 


Pekşen: 
ksteklerimiz kabul edilmezse, 
108 işyerinde greve çıkarız 


BURSA(THA) 
Türkiye Maden-İş 13. 
Bölge Temsilcisi Özcan Pekşen MESS ile gittikleri uyuşmazlıktan sonra tarafsız hakem kurulun- dan sendikanın istekleri doğrultusunda bir karar çıkmadığı takdirde greve gideceklerini açıkladı. 
108 işyerinde 35 bin 
işçiyi kapsayan toplusözleşmedeki uyuşmazlık konusunu'. Bölge Temsilciler Meclisinde görüştüklerini açıklayan Pekşen şunları söyledi: 


"Uyuşmazlık prosedürü yürümektedir. Oluşturulacak tarafsız hakem kurulu iki tarafın tekliflerini inceleyerek karar verecektir. Karar isteklerimiz doğrultusunda olmazsa grev kararını fabrikalara asarız. Daha sonra da greve çıkarız. İsteklerimizden dönüş söz konusu değildir" 

Pekşen ayrıca uyuşmazlığa giden Tekstil «Sendikası ile de dayanışma içinde bulunacaklarıni söyledi. 


dır" şeklindeki 


güç dengesini 


mışlardı 


te birliğin 


oluşmasına diyordu. 
TKP'nin hedefi 


birer yeni 


kişi 


Kurulun bu konuyu belli bir çözüme ulaştırmak için toplanacağı, belirtiliyor 


Nitekim DİSK yöne- 


yor. 


başlamasından sonra 
TKP çizgisindeki sendikalar "DİSK yönetimin; 


dekilerin çoğu tabansız- teslim almışlardı. 


Bakırköy 1.ci İcra idemurluğundan Gayrimenkul Açık Artırma İlanı 979/3290 Ta. 


Bir borçtan dolayı hacizli olup satılmasına karar verilen Bakırköy, Kocasinan Köyü, Bahçelievler mevkin- de kain 10 pafta, 6222 parsel sayılı, 399 M2 miktarlı tarlanın 30/400 hissesine tekabül eden (13) nolu meskenin tamamı Bakırköy 1.ci İcra Dairesinde açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir. 

Imar Durumu. Kocasinan Belediye başkanlığı Fen Şefliğinin 26.11.1979 tarih ve bila sayılı imar durumu belgesinde: Bina yüksekliği 12,50 1 kat, bina derinliği krokide olduğu gibi, önbahçe mesafesi 1,50m, komşu mesafesi 5.00m, arkabahçe mesafesi 3.00m, ve ayrık nizam şeklinde inşaata müsaade edildiği bildirilmiştir. 

Gayrimenkulün Evsaf ve Kıymeti: Bahse konu satılacak taşınmaz: Bakırköy, Kocasinan Köyü, Bahçelievler mevkiinde, Akıncılar Sokağının diğer ismi meçhul 
sokakla birleştiği sokakta sağdan ikinci parsel olan 10 
pafta, 6222 parsel sayılı arsa dahilinde (7) kapı nolu ve Birlik isimli 5 kat, 10 daireli apartmanda tapunun yazısında 13, yerinde 9 sayılı dairesidir. Dairede: Giriş- te bir antre, bir tuvalet, arası bölümlü bir salon, bir oda, diğer küçük bir sahası 60M2 civarında bulunan dairenin salon ve oda zeminleri Marley, diğer bilumum zeminler karomozayik döşelidir. Mutfakta: Sabit beton tezgah, üzeri ve cephesi 4 sıra fayans kaplı, altında adi dolapları mevcuttur. Banyoda yalnızca kullanılan malzeme ve işçilik 2.ci sınıftır. Apartmanda elektrik ve su mevcuttur, Apartmanın mevkii, imar durumu, tarzı inşası, kullanılan malzeme ve işçiliğin cinsi, kıymete müessir bütün hususlar gözününde tutularak kat irtifakına ayrılan 30/400 arsa paylı 13 sayılı dairenin tamamınâ bilirkişi tarafında (720.000.00.-) lira kıymet takdir edilmiştir. 


salonunda açık artırma suretiyle satılacaktır. Bu arturmada tahmin edilen kıymetin %75'ini ve rüchanlı alacaklılar varsa mecmuunu ve satış masraflarını da geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ençok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle aynı yerde 3.3.1980 Pazartesi günü saat 11.00-11.30 
arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartı ile ençok artırana ihale olunur. 

2- Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin 10'u nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. 
Alıcı istediğinde yirmi günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi, ihale damga pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 

3- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair iddialarını dayanağı bulunan belgelerle 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan ha: riç bırakılacaklardır. 

4- Satış bedeli hemen veya verilen müddet içinde ödenmezse İİK.nun 133.cı maddesi gereğince ihale fesh edilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 

5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 10TL. posta pulu gönderildiğinde istiyen alcıya bir örneği gönderilebilinir. 

6- Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başka bilgi almak isteyenlerin memurluğumuzun 979/3290 T. sayılı dosya numarasıyla başvurmaları ilan olunur. 
14.1.1980 


Basın:283-054) 


propagandaya ağırlık vermişler ve "DİSK bünyesindeki yansıtan yeni bir yönelim" fikrini ısrarla savunmaya başla 


Son olarak Maden-İş 


verdiği demeçte bu fik ri tekrarlıyor ve "DİSK' oluşması tabanı yansıtan bir tavan bağlıdır" 


Maden-İş ve Bank-Sen'den olmak üzere bir DİSK Yürütme Kuruluna en az 2/3 kişi sokabilmek ve böylece Baştürk'ün çevresini kuşatmak olarak beliri- 


Aynı "Kuşatma” taktiğini TKP'iler 1975'lertimi'ile ''Yumuşamanın" de o dönemin genel başkanı olan Kemal Türkler'e uygulamışlar ve sonunda Türkler'i tamamen 


Altınapa 
Barajı ve 
Acıgöl, kıyıdan itibaren donmaya başladı 


HABER MERKEZİ 


Doğuda çetin kış koşulları şiddetli soğuk ve kar yağışıyla birlikte etkisini sürdürüyor. Bu arada karın yavaşlayacağı ve dona çevireceği bildiriliyor. 


Mimarlar Odası 

Ankara Şubesi 

yeni yönetimi belirlendi 


Odası 


Mimarlar 


Yürütme Kurulu üyesi Ankara Şubesi 25 
Mehmet Karaca da haf- Genel Kurulu sonutalık Yankı dergisine cunda yeni yönetim 


belirlendi. 
Mimarlar 


Odası 
Ankara Şubesinin yeni seçilen yöneticileri şöyle: 

Oğuz Arık, Deniz 
Baytin, Aydan Bulca, Tevfik Gürsu, 
Müjdat Karaca, Adnan Kurdik, Ekrem 
Öksüz 


dürlüğüne verilecektir. 
10.-TLdır. 


ması. 


sinin ibrazı 


6- Bu işe ait teknik 


debilirler ©. 


yari i 


e e maya çalışırken. 
AYIFI or Başkentte ısı eksi 27' de 


İSTANBUL BELEDİYESİ BEYOĞLU ŞEHİRGAZI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

3.782.690.30.-TL keşif bedelli Havagazı şebekelerinin genişletilmesi yapılacak branşman ve şebeke arızaları için gerekli görülecek tranşelerin açılması ve bunların usul ve fenne uygun şekilde doldurulması alakalı yol kaplamalarının sökülmesi ve tekrar yapılması işi 29.1.1980 Salı günü saat 15.00'de kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. Teklifler işletmemiz Levazım Mü- 


1- Bu işe ait geçici teminat bedeli 162.230. 

2-B grubu müteahhitlik karnesinin bulun- 

3- Ticaret ve sanayi odasından faaliyet belge- 

4- Yeterlilik belgesialabilmekçin teklif verme tarihinden üç gün önce mesai saatının bitimine kadar müracaatın yapılması, 

5- Usulüne uygun yapı araç bildirgesi ve tek- 


nik personel beyannamesi ibraz etmesi, 


Levazım Müdürlüğünde ücretsiz olarak temin e- 


Karayolları 9. Bölge ekipleri kardan kapanan Diyarbakır-Karacadağ yolunu aç- 


seyrederken, Erzurum'da da ısının bildirilenin çok altında olduğu ileri sürülüyor, Erzurum halkı meteörolojinin televizyon ve radyoda verdiği rakamların gerçekten uzak olduğunu iddia ediyorlar. Halkın iddiasına göre meteoroloji “eksi 20 derece" dediğinde gerçek ısı eksi 


35-440 dolaylarında bulunuyor. 

Konya'da da ısı eksi 
12 dereceye kadar düştü. Başta Altınapa Barajı ile Karapınar ilçesi yakınlarındaki Acıgöl olmak üzere, baraj ve göller kıyı kesimlerinden itibaren donmaya başladı, 

Bu arada Karaman ilçesinin (o İhsaniye kö- 


(Foto: THA) 


yünden Aziz Sönmez, köy civarında koyun otlatırken kar tipisine tutuldu ve donarak öldü. 


İstanbul ise son yılların en soğuk kışını geçiriyor. Buz tutan yollar, ulaşımı büyük ölçüde etkilerken, yokların peşinde, kuyruktan kuyruğa koşan insanlar için tuzak oluşturuyor. 


Mazotsuzluk harp yıllarını yasatıyor 


Sümerbank”ın cam ve alüminyum fabrikalarında da 


© Bursa Valisi 


“Doğancı Barajı 


inşaatının devam etmesi için, muntazam mazot sağlayacağız” 
dedi 


ve idari şartnamelerin 


(Basın:10355-0055) 


BURSA (THA) 
Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayacak acil içme suyu projesinin ilk- ünitesini oluşturan Doğancı Barajı inşaatının mazot yokluğundan durması ve çalışan 120 işçiden 60'ının geçici olarak işten çıkarılması üzerine Vali Zekai Gümüşdiş, baraj inşaatının devam etmesi için gerekli mazot ihtiyacının Valilikçee düzenli olarak sağlanacağını açıkladı. 
Gümüşdiş, Sümerbank' ın cam ve alüminyum fabrikalarında da üretimin durduğunu söyledi. 
Doğancı Barajı yapımının durduğunu önceki gün yapılan İl Koordinasyon Kurulu toplantısın- 


üretim durdu 


da öğrendiğini belirten Vali Gümüşdiş, şunları söyledi: 

"Baraj yapımının mazot yokluğundan durduğu bana iletilmemişti. 
Dün söylediler. Baraj yapımının devamı için günlük 4,5 ton mazot ihtiyacı Valilikçe sağlanarak verilecektir. İhtiyi 1 


her gün muntazarıan sağlayacağız. Şu anda 


mazot yüklü bir tanker Mudanya'da bulunuyor: Ancak denizin dalgalı olması yüzünden tanker boşaltma yapamıyor. Ağrıca bir başka tanker "de Mudanya'ya gelmekyüzere. Mazot sıkıntısı önemli oranda hafifleyecektir. 
En büyük sıkıntı fuel-oildedir." 


ANKARATELEFON BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN 
- Başmüdürlüğümüz ihtiyacı olan muhtelif cins elektrik malzemesi satın alınacaktır. 
- İhaleye ait şartname Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğünden bedeli mukabilinde te- 


min edilecektir. 


- İhale 7.2.1980 günü saat 15.00'de Başmüdürlüğümüzde yapılacaktır. 
- Geciken teklifler kabul edilmez. 
5- Başmüdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya tercih yapmakta serbesttir. 


(Basın: 10249-0053) 


MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN 


i) OSMANİYE, GÖLBAŞI ve ELAZIĞ POL Tesislerinde mevcut 11 adet diesel motoru ve gerekirse dişli kutuları değiştirilecektir. 

2) İşin yaklaşık tutarı 107.000.000.-TI. (Yüzyedimilyon lira) 

3) Anılan iş, 6095 sayılı yasaya göre öneri alınarak ihale edilecektir. 

4) İhaleye katılabilmek için en geç23 Ocak 
1980 günü çalışma saati sonuna kedar aşağıda yazılı adresten önduyuru alınması zorunludur. 


5) Ön duyurunun alınabilmesi için NATO emniyet belgesinin getirilmesi zorunludur. 

NOT: Ön duyuru posta ile gönderilmez. 
ADRES: 
MSB. NATO ENF D.Başkanlığı POL Tesisleri İnşaat Grup Başkanlığı Şimşek Sok. No.23 

Aşağıayrancı/ ANKARA 


İLAN 
NYLON VE AKRİLEN ELYAF DEŞESİ SATIN ALINACAKTIR 

— Müessesemizin ihtiyacı 10 ton nylon elyaf ve 10 ton akrilik elyaf deşesi kapalı zarf teklif alma usulüyle mübayaa edilecektir. 

- Paher kalem için geçici teminat 100.000 
TI.dır. 

— İhaleye iştirak edecek firmalar tekliflerini teminatları ile birlikte 23.1.1980 günü saat 14.00'e kadar Müessesemiz Muhaberat servisine vermiş olmaları şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

— Şartlar ve teknik evsafa ait bilgiler Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünde öğrenilebilir. 

— Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 

Sümerbank 

Defterdar Yünlü Sanayii 

Müessesesi 

(Basın :10385-0057) 


(Basın:10372-0058) 


İLAN 

Çanakkale Asliye Hukuk riakimliğinden Dosya No: 1978/637 E. 

1979/764 K. 

Davacı Feride Leyla Gökakın tarafından davalı İstanbul Taksim Kazıncı yokuşu Pürtelaş sokak no: 16'da ikamet eden Kemal Gökakın aleyhine ikame edilmiş şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davasının duruşması sonunda: 

Davalının adresi tespit edilemediğinden dava arzuhali ve gıyap kararı ilanen tebligat yapılmış, 27.12.1979 tarih ve 1979/764 sayılı kararla tarafların M.K.nun 134'ncü maddesi uyarınca Boşanmalarına, kusurlu olan davalının M.K.nun 142'nci maddesi uyarınca bir sene müddetle evlenmekten memnuiyetine, davacının yaptığı 2.117.-TI. mahkeme masrafının davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine Yargıtay yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. 

Karar tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7.1.1980 (Basın: 10357-0056) 


€5 KALEM D. 1210 FORD. 48 KALEM İNTER 1800 KAMYON YEDEĞİ SATINALINACAKTIR 


Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıda adresler- den alınabilir. 
1- KARABÜK'te: Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal Müdürlüğümüz 
2- İSTANBUL'da: Sirkeci, Yalıköşlü Cad. Yalıköşkü Han Kat:4-5'deki Mümessilliğimiz. 
3- ANKARA'da: Küçükesat, Büklüm Sökak No: 22'deki Mümessilliğimiz İSTEKLİLERİN şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 6 Şubat 1980 
Çarşamba günü saat 14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde nulundurmaları ilan olunur. 
(Basın:10377-0059) 


Ay 


Esenler Lisesinde çıkan olaylar nedeniyle yüzlerce öğrenci gözaltına alındı. Saatlerce kar üstünde oturtularak bekletilen öğrenciler daha sonra ayağa kaldırılarak okula alındılar. 


(Fotoğraf: Kemal ÖZDEN) 


Bir avuç sahte solcunun kışkırtmasının sonucu: 


Binden fazla liseli öğrenci -gözaltında 


@0kul önlerine toplanan binlerce ana baba saatlerce çocuklarının serbest bırakılmasını beklediler 


HABER MERKEZİ Öğretmenlerinin gorevden “alınmasını bahane eden bir grup sahte solcunun dün bazı liselerde çıkardığı olaylar nedeniyle güvenlik kuvvetleri kızlı erkekli binden fazla öğrenciyi gözaltına aldı. Bazı liselerde öğretmen ve öğrenci velileri de gözaltına alındı. 


Çağlayan Lisesinde dün bir grup öğrencinin başlattığı protesto 


eylemi üzerine liseye gelen güvenlik kuvvetleri tüm öğrentileri okul bahiçesine çıkaratak okulda arama yaptılar. Okuldaki larama sıraşında olayla ilgisi bulunmayan yüzlerce öğrenci ökul bahçesiinin kar ve çamur zeminiine yatırıldılar. 


Sahte belge düzenledikleri "gerekçesiyle 


29 FIRMANIN 
KAĞIT İTHAL 
BELGELERİ 
APTAL EDILDI 


. ANKARA (AA) 
S AHTE belge düzenledikleri ve 
'karaborsa yaptıkları saptanan 29 firmanın kağıt ithal belgeleri iptal edildi. 


Ticaret Bakanlığı- 


nın Resmi Gazetede dün yayınlanan sirküleri ile üç firmanın birer yıl, 23 firmanın üçer yıl, üç firmanın da süresiz olarak karton ithal belgeleri iptal edildi. 

Ticaret Bakanlığı yetkilileri söz konusu firmalar hakkında Sanayi Bakanlığı tarafından yapılan tahkikat sonucunda sahte belge düzenledikleri ve karaborsa yaptıkları- nın saptandığını açıkladılar. Yetkililer ithal belgeleri iptal edilen firmaların savcılığa da bildirildiğini söylediler. 


Okul kapısına gelen öğrenci velileri çocuklarının serbest bırakılmasını beklerken öğrenciler askeri kamyonlara ve belediye otobüslerine bindirilerek Oo Kağıthane'deki Askeri Tümene götürüldüer. 

Esenler Lisesi önünde de lastik yakarak gösteri yapan sahte solcular daha sonra okulu işgal ettiler. 
Olay yerine gelen güvenlik kuvvetlerine molotof kokteyli ve silahla saldıran sahte solcular olaylar sırasında okuldan çıkmak isteyen öğrencileri de tehditle okulda tutmaya çalıştılar. 

Daha sonra okulun üst katlarını işgal eden grup etkisiz hale getirilerek okulda arama yapıldı. Arama sırasında molotof kokteyli, bir adet tabanca şarjörü ve mermi kovanları bulundu. Olaydan sonra gözaltına alınan beşyüzün üstünde öğrenci ve öğretmenin ifadeleri gece geç saatlere kadar okulda alındı, 

Topkapı Tekstil Meslek Lisesinde de çıkan olaylar üzerine beşyüzün üstünde öğrenci gözaltına alındı. Bu lisede çıkan olay sırasında da bir öğrenci ve polis memuru Mahmut Çatal tabancayla yaralandılar, 

Kanarya oTaşocakları İlkokuluna da gelen silahlı kişiler öğrencilere okulun tatil edildiğini söyleyerek evlerine gönderdiler, 

Olayların çıktığı okulların önüne toplanan öğrenci velileri güvenlik kuvvetlerinden kışkırtıçılık yapan birkaç sahte solcu elebaşı ile öğrencilerin birlikte gözaltına alınmalarına karşı çıktılar. Esenler Lisesinde olayları başlatanlardan biri olduğu saptanan bir kişi güvenlik kuvvetlerince götürülürken aynı okulda evladı olan bir baba 


üzerine yürüyerek "Yetti yaptıklarınız bu okulu ne hale getirdiniz. Şimdi memnun musunuz? Bu kadar suçsuz insan sizin yüzünüzden şimdi çamurun karın içinde..." diyerek bağırdı" Gözü yaşlı baba gazetemiz muhabiriyle yaptığı konuşmada basından bu kışkırtıcıları yıkmada velilere yardımcı olmasını istediğini söyledi. 


DGBF'NİN 
AÇIKLAMASI 
Olaylar üzerine gazete- 


“mize bir açıklama yapan 


Devrimci Gençlik Birlikleri Federasyonu Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Atilla Aytemur, "Bugün İstanbul'da meydana gelen olayların devrimcilikle, uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur. Aksine okullarında huzur içinde bir eğitim isteyen yüzlerce gence zarar vermiştir. Bunlar gençlik içerisindeki Rusya'nın kuklası bir avuçluk gruplardır. Aynı Rus yanlısı gruplar öğretmen kitlesine de zarar vermişlerdir. 
Sıkıyönetim suçsuz geniş öğrenci çoğunluğunu, hemen serbest bırakmalı ve bir an evvel bir avuç kışkırtıcıdan hesap sormalıdır" dedi. 
ANKARA'DA 
Ankara 50. Yıl Lisesined İİ öğretmenin görevden alınması bahane- 


siyle boykot yapılınca 
200 öğrenci gözaltına 
alındı. . 


24 Aralık 1979'da K, 
Maraş katliamını protesto adı altında yapılan eylemlerin ardından 50. 
Yıl Lisesinde 11 öğretmenin görevden alınması üzerine Dev-Yol, Halkın Kurtuluşu ve bazı gruplar boykot ilan ettiler. 

Dün sabah önce "öğretmen kıyımına son" yazılı bir pankart asan gruplar, daha sonra boykot ilan ettiklerini 


“Sanayileşme Sorunları ve Azgelişmiş Ülkeler” seminerinde 


Uzmanlar “kendi dövizini kendin bul” sloganını eleştirdiler 


İSTANBUL (AA) 
İktisatçılar Haftası nedeni ile düzenlenen, "Sanayileşme Sorunları ve Azgelişmiş Ülkeler" konulu seminerde konuşan İktisat Fakültesi öğretim üyelerindön Prof. Dr. Feridun Ergin, son günlerde ortaya atılan "Kendi dövizini kendin bul" gibi sloganlar ve "'Tahtakale Merkez Bankası''na resmiyet kazandırılacağı şeklindeki sözlerle öneri len biçimlerin, milli gelirin dörtte birine yakın üretim yapan bir sanayi organizasyonunu beslemeye yeterli olamayacağını ve yeraltı dövizlerinin sanıldığı kadar zengin olmadığını söyledi. 

Ergin konuşmasında, 
Türk sanayicilerinin dış ilişkilerde ithalata dönük, iç ilişkilerde ise tüketime yönelik iiretim- de bulunma modeline ge- 


liştirdiklerini (o sözlerine ilave etti. 
Prof. Ergin. ayrıca, 


'toplusözleşmeler ile elde edilen ücret artışlarının işçileri refaha alıştırdı; ğını öne sürerek, refaha alışan işçinin, işsiz kal- 
-ması halinde doğacak tehlikelerin görülerek şimdiden önlem alınması gerektiğini iddia etti. 

Daha sonra söz alan 


TUSİAD Genel Sekre teri Dr. Güngör Uras sanayinin ithalattaki pay kadar ihracat yapma zo runluluğunda olduğun belirtti. 

Sanayideki yöntem çarpıklıklarından ekono minin büyük çapta etkilendiğini belirten Dr. 
Uras, 1979 yılında ilaç hammaddesi bulamayarak ilaç üretimi yapamama durumu ile karşı karşıya kalınmasına karşın 
44 bin otomobil, 14 bin 
traktör, 15 bin kamyon üretildiğini kaydederek, bu durumun sanayi yatırımlarının yanlış yönler- de kullanıldığını gözler önüne serdiğini söyledi. 
Bu konuda bir örnek veren Uras, "Enerji sorunundan söz ediyoruz. Elektrik kısıntıları artırılıyor. Hal böyle iken, her geçen gün elektrikli ev aletleri üretimi hızlandırılıyor. Yatırımları yönlendirecek bir otorite olmadığı sürece, kâr nereden gelecekse oraya yatırım yapmak doğaldır. İşte sanayideki çarpıklıkları gözönüne seren bir örnek" dedi. 

Seminerde daha sonra Devlet Planlama Teşkilatı, İktisadi Planlama Dairesi eski Başkanı Ok, tar Türel'de bir konuşma yaptı. 


ÜRETİYORUZ AMA 


açıkladılar. Jandarma’ ve polis ise okul bahçesine toplanan (o boykotçuları koridora doldurarak dövdüler. Daha sonra öğrencileri sınıflara dolduran güverlik görevlilerinin rastgele 200 kişiyi götürdükleri bildirildi 


İstanbul'daki operasyonlarda 


8 KILO 


ALTIN, 


14 KİLO 
TOZ ESRAR 
ELE 
GEÇİRİLDİ 


İSTANBUL (ÖZEL) İstanbul'da çeşitli yerlerde önceki gün yapılan operasyonlarda 8 kilo altın, 14 kilo 450 gram toz esrarla, çeşitli tipte kaçak elektronik malzeme ele geçirildi. Bu olaylara adı karıştığı öne sürülen s kişi de gözaltına alın- 
1 


İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alnan bilgiye göre, Mali Şube Ekiplerince önceki gün, Kapalıçarşı Çuhacı Han içinde yapılan operasyonda Bülent 
Mumcu isimli o şahsın 
kuyumcu atölyesinde 8 
adet İsviçre menşeyli kül- 


Çeşitli gasp ve bombalama suçlarından toplam 25 
yıl hapis cezasına çarptırılan Küçükçekmece ÜGD Yönetim Kurulu üyesi Birol Taşkın Vardar (sağda) ve arkadaşları daha önceki bir duruşmada, 


(Fotoğraf: AYDINLIK 


ÜGD Yönetim Kurulu üyesi komando 25 yıla mahkum oldu 


Küçükcekmece ÜGD yöneticisi, çeşitli gasp olaylarına karışmıştı 


İSTANBUL (ÖZEL) 


ÜÇÜKÇEKMECE Ülkücü Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Birol Taş- 


kın Vardar toplam 25 


yıl 4 ay hapis cezasına 


çarptırıldı. Çeşitli gasp olaylarına karışan Taşkın Vardar'la birlikte 3 arkadaşı da çeşitli hapis 


cezalarına çarptırıldı. 


. Ülkücü ve milliyetçi* görüşü benimsediğini söyleyen Küçükçekmece ÜGD Yönetim Kurulu Üyesi Birol Taşkın Varda; r 13 Eylül 1978 günü 


arkadaşları Bahattin 


Meydancı ve Mehmet 


Emin Meydancı ile birlikte Söğütlüçeşme Gençlik ve Spor Klübünü bombalamaktan 1 yıl 4 ay, 
14 Ekim 1978 günü 2 arkadaşı ile birlikte Cumhur İskender adlı Cumhuriyet Savcısından para, Halit Kasımlar'dan ise para ve ruhsatsız silah gaspetmekten 13 yıl 4 ay, 10 Aralık 1978'de bir pastaneden arkadaşı Ömer Özcan ile birlikte silah tehdidi ile 450 lira gaspetmekten 10 yıl ve silah bulundurmaktan 8 ay olmak üzere toplam 


25 yıl 


4 ay hapis cezasına mahkum edildi. 


'Taşkın Vardar'ın arkadaşları Mehmet Emin Meydancı 3 yıl, Bahattin Meydancı 2 yıl, Mustafa Uysal ise 6 ay hapse mahkum edildi. 


SATAMIYORUZ 


ihracatta Türkiye 


yedinci 


sırada 


Kadınlı erkekli çalışıp ürettiğimiz zeytinler tüm dünyada aranan kalitede, ancak 'hracatta yedin- 


ciyiz 


çe altın bulundu. 

Fatih, Kızılelma Caddesi, Topçu Emin Bey Sokaktaki Gülpalas Apartmanının Erdoğan Kılıç'a ait dairesinde yapılan aramada da, piyasa 


değeri 15 milyon lira olan 14 kilo 450 gram toz esrar ele geçirildi ve Erdoğan Kılıç gözaltına alındı, 

Gaziosmanpaşa, Yenimahalle, Yeşil Zümrüt Sokakta Sait Ata'ya ait torna atölyesinde yapılan baskında ise, çeşitli 


tipte 11 adet tabanca, bir adet eski model Mamsen marka piyade tüfeği ile çeşitli kalibrelerde kovan bulundu. Olayla ilgili 
7 kişi gözaltına alındı. 

Ayrıca, Tahtakale'de işporta tezgahlarında düzenlenen çeşitli operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan elektronik cihaz, kol saatleri, çakmak, oyuncak ve kaçak ev eşyası ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 14 kişi gözaltına alındı. 


Kooperatifler Genel Müdürlüğünde 
17 memur sürüldü 


ANKARA (ÖZEL) 
Ç EŞİTLİ devlet dairelerinde memur sürgünü devam ediyor. 
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanhğına bağl: Kooperatifler Genel Mi dürlüğünde, denetleyici 
görevinde bulunan 17 
memur çeşitli illere sür- gün edildi. 

Kooperatifler Genel Müdürlüğünde memur sürgünlerinin devam edeceği bildirildi. Daha önce de 69 işçinin işine son verildiğini belirten çalışanlar, memur kıyımına karşı çıkıyorlar, işçi ve memur kıyımına son verilmesini istiyorlar. 

MİLLİ EĞİTİMDE 

KOMANDO BASKISI 


Milli Eğitim Bakanlığında CHP döneminde Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğünden uzaklaştırılan MHP eğilimli memurların yeniden işe alınmaya başlandığı öğrenildi. İşe alınan komandoların çalışmadıkları ve eşlerinin dostlarıninsişlerini takip ettikleri bildirildi. Komandoların işe başlar başlamaz memur- 


lara saldırdığı, olay yerinde dayak yiyenleri seyre- den bir kişinin de polis tarafından dövüldüğü öğrenildi. A 

Öğretmen Okulları 
Genel Müdürlüğünde çalışan Zehra Karakol isimli memurun ise çekmeceleri karıştmıldı. Memur, masasının başına geldiği .zaman çekmecesinde bulunan Eğitim Enstitüleri- ne ait bir diplomanın yırtıldığını gördü. Zehra Karakol isimli memurun ayrıca paltosunun koluna kırmızı boya ile "K" harfi yazıldı. 

ENERJİ 

BAKANLIĞINDA 

27 MEMUR VE İŞÇİ 
SÜRÜLÜYOR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında ise 
27 işçi ve memurun sürgünlerinin Oo hazırlandığı öğrenildi. 

Sürgünü çıkan işçiler arasında kadrosu TEK'de MTA'da olanların adı geçen yerlere geri alınmadığı, bu yüzden de işçilerin doğal olarak sokağa atılma tehlikesi ile karşı karşıya bulundukları bildirildi 


MA Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kahraman istifa etti 


ANKARA (THA) 
NADOLU Ajansı genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kahraman dün görevinden istifa etti... 

Bilindiği gibi, Demirel hükümetinin kurulmasın- dan sonra yapılan AA 
Genel Kurulunda Yönetim Kurulu değişmiş, 
Genel Müdür Aytekin 
Yade da görevinden alin- 


mıştı. Ancak, ajansta üst düzeydeki tüm kadro değiştirilirken, Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Ahmet Kahraman hakkında hiç bir 'girişimde bulunulmamişti. 

Dün istifa eden Kahraman, THA muhabiri- ne her gün artan baskılar sonucu istifa etmek zo- 


runda kaldığını söyledi. 


Milaslı zeytin üreticileri "'Ürünümüzle övünüyoruz"'diyor. 


Zeytin üretiminde dünyada ikinciyiz 


A İZMİR(AA) 
EYTİN üretiminde Türkiye'nin dünya ülkeleri arasında ikinci sı- 


rayı aldığı belirlendi. 


İzmir Ticaret Odası tarafından ya pılan bir araştırmaya göre, Türkive İspanya'dan sonra zeytin üretimind kinci sırayı alıyor. Ayaştırmada, püyük 

retim potansiyeline karşın zeğtinin ihracatta ancak yedinci durumda ol- 


duğu da belirtilerek, "Rakip ülkelerle boy ölçüşebilecek işletme kapasitesine ulaşabildiğimiz de zeytin hem iç hem 


de dış piyasada yerini bulacaktır" de- 


nildi. 


edildi. 


Öte yandan, söz konusu araştırma: i- da, ülkemizde yemeklik zeytin tipleri arasında siyah zeytinin yüzde 89'luk bir oranla başta yer aldığına da işaret 


Saflık Bakanı kürtajın serbest bırakılmasını savundu 


İSTANBUL (ÖZEL) 
AĞLIK ve Sosyal 

İ Yardım Bakanı Müyif İslamoğlu, İstanbul 


Numune Hastanesinde yaptığı basın toplantısında, kürtajın serbest 


sırakılmasından yana ol-Sa e söyledi. 
istanbul'a, çeşitli hastanelerdeki çalışmaları yerinde izlemek ve özellikle son günlerde basın- da geniş çapta yer alan, Bakırköy Akıl Hastanesindeki çağdışı durumu incelemek için geldiğini delirten (o İslamoğlu, kürtajın serbest bırakılması konusunda yöneltilen bir soruyu şöyle yanıtladı: "Bu konuda henüz 


Başbakanımla görüşmede yulunamadım. Bu neden- e burada sadece şahsi fikrimi 


belirtme duru- 


mundayım. Ben, hastanelerde, emniyetli müesseselerde, 3 «aya kadar hamile bayanların serbestçe kürtaj yaptırabilmesinden yanayım. 3 aydan sonra çocukta uzuvların teşekkülü belirgin bir hale geleceği için kürtaj yapılmasını doğru bulmuyorum. Bugün he pimizin bildiği gibi, kürtaj çok yaygın olarak ya pılmektadır. Ama gizli dir. Gizli olan şey acele olur, hatalı olur, Bu yüz den birçok genç kadın hayatını kaybetmektedir 
Bu nedenle kürtajın dev let denetiminde serbest bırakılması ile, hem anne- nin, hem de hekimin kur tarılmasından yanayım.” 

Bakırköy Akıl Hastanesinde incelemelerde bulunduğunu belirten Sağlık Bakanı, "Maalesef 


bu hastane ilerleyeceğine gerilemiş. Orasını Bir orraçağ havası içinde gördüm. Hekim arkadaşlarm bu ortamda hizmet yapmak için çırpınmakta idiler. Bu hastanenin bu hale geliş nedeni için şunu veya bunu suçlamayacağız, yalnız 'bu cenazeyi kaldıracağız' mutlaka," şeklinde konuştu 


Tam Gün Yasası'nda kimseyi mağdur etmemeye çalışarak gerekli gördükleri değişiklikleri yaparak, yasayı çalışır bir hale getireceklerini savunan (İslamoğlu, ilaç darlığı konusunda, “UUaç darlığı bugünün meselesi değildir. Elimizde Hazreti Musa'nın asası yokki, bu işi hop diye düzeltelim "dedi 


Halkın Kurtuluşçuları galini protesto ettiler. 


İzmir'de düzenledikleri yürüyüşle A fganistan'ın ış- 


Halkın Kurtuluşçuları, Afganistan” daki 


IZMIR (ÖZEL) 
FGANİSTAN'ın 
Rusya , tarafından 

İşgal edilmesini protesto için, önceki gün Halkın Kurtuluşu tarafından İzmir'de düzenlenen yürüyüşe binden” fazla kişi katıldı. Yürüyüşte, "Rus İşgalcileri 


Afganistan'daki İşgalini Protesto Ediyoruz" yazılı pankartlar taşındı. Ayrıca, "İşgalci Rusya Afganistan'dan Defol" sloganı atıldı. 


Buca Cezaevinde, izmir Rafinerisine ait 8 plan bulundu 


IZMİR (AA) 

UCA Cezaevinde 

M# yapılan aramalarda ol görüşlü tutuklu ve hüümlülerin bulunduğu «oğuşlardan birinde ngilizce notlar düşülmüş, zmir Rafinerisine ait ekiz plan ele geçirildi İzmir İl Alay Komulanlığından alınan bilgiye göre, rafinerinin üniteleri, planlarla ayrı ayrı gösterilmiş ve üzerlerine 


şimdilik açıklanmayan bazı İngilizce notlar düşül müştür. 


Planların uzman kişi ve kişilerce çizildiğinin sanıldığını kaydeden gü- 


,venlik yetkilileri, çizgi ve 


ölçülerin planlar üzerinde yer aldığını söylediler. 

Cezaevi Savcısı Yılmaz Çelik planların tünelin ortaya (o çıkarılmasından sonra koğuşlarda sürdürülen aramalarda bulunduğunu söyledi. 


Demirz: nakkında 
TBMM soruşturması 
isteyen CHP'li 51 
milletvekilinden üçü imzalarını geri aldı 


ANKARA (ÖZEL) 
Türk-ABD ikili anlaşmasından sonra Türkiye' deki ABD üs ve tesisleri ©in ulusal çıkarlara aykırı düşecek şekilde kullanıl... 
masına hükümetin izin verdiği iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel hakkında TBMM soruşturması açılması için cuma günü bir önerge verer CHP'li 51 milletvekilin. 
den üçünün imzalarını geri aldıkları öğrenildi Önergeden, imzaların» .geri alan CHP'li milletve- 


killeri Cavittin Yenal (E- * 


dirne) Sabri Öztürk (Hatay) ve Şükrü Bütün (Çorum) 


e ği 


Afganistan", dan Defol", "Rusya'nın, 


Hergün'ün... 


(Baştarafı 1. sayfada) oldum. Bunun da dort yılını yatıp çıktım. Türkiye'deki durumun endişe verici olduğu şarilarda Alman makamlarına başvurup, yasal yol lardan iltica hakkı aldım. Fakat bu hakkımı da Türkiye'de demokratik ortamın kmen geri gel mesinden sonra iade ettim, kararımı da Alman İltica Dairesine bildirdim 

Bakın Hergün gazetesi benim Almanya'da serbestçe dolaşabilmemi nasıl açıklıyor: "D: 


Di yorlar ki, Çin Halk Cumhuriyeti ile ABD arasında yapılan bir anlaşmaya göre, CİA böyle durumlarda Çin istihbarat görevlilerinin arzu ettiği ahval ve şartlarda, Çin istihbarat görevlilerinin arzu ettiği şahıslara gerekli her türlü yardımı yapmak zorundadır." Saldırmak, suçlamak, yıpratmak te içindeki Hergün işte böyle garip bir man sarılmaktadır. 

Aydınlık, MHP'nin suçlarını bir bir açıkladıkça Hergün de telaş içinde binbir yalana başvuruyor. "Aydınlık Almanya'daki işçilerden tehditle 25 milyon lira topladı" k manşet atan Hergün, bu parayı Almanya'da yasal faa liyet gösteren ? Birlikleri Federasyonunun topladığını o yazı) Hergün'ün o Brüksel'de gizli bir toplantıda kurulduğunu iddia ettiği HBF herkese ve basına açık bir toplantıda hem de büyük bir şenlik vapılarak kurulmuştur. 
Hergün'ün bu federasyona saldırması şu yüzdendir: Birincisi bu federasyon, Aydınlık görüşlerini benimseyen isgiler tarafından kurulmuştur, ikincisi, bu federasyon MHP'nin yurt dışı faaliyetlerini Avrupa kamuoyuna açıkla mıştır. 

Hergün, Frankfurt'ta faaliyet gösteren MHP yanlısı Türk Feaerasyonundak: adamları aracılığıyla HBF hakkında herkesin elde edebileceği bazı bilgileri toparlamıştır. Birkaç dernek yöneticisinin ismini, evlerindeki telefon numaralarını ve posta çeki hesaplarını tespit edir biraraya getiren Hergün, bu somut verileri, haber olarak sunduğu hikayede kullanmaktadır. Aklısıra okuyucusuna, içinde isim, telefon ve posta çeki hesabı bulunan "somut" haber vermektedir. Hergün basın ahlakını ayaklar altina almanın en iyi örneğini vermektedir. Saldırabilmek için hiç bir sorumsuzluktan çekinmemektedir. 

Hergün, bu paralarla silah alındığını da iddia ediyor. Nasıl? Nerede? Kimden? Ne zaman? 
Hergün'ün böyle sorulara yanıt vermek diye bir derdi yok! Hergün, Aydınlık'a yönelttiği iftiraları, değil herhangi bir temele, kırık bir dala bile dayandıramamaktadır. Hergün, "Elimizde kesin belge var, gerekirse hepsini yayınlarız" diyor. Ne demek "gerekirse?" Milletin karnı masala tok. "Elimizde belge var, gerekirse hepsini yayınlarız" demenin aslında “Elimiz de maalesef hiç bir şey yok, onun için de yayınlayamıyoruz, fakat böyle yalanlar yazmaya da utanmıyoruz"' demek olduğuhu halk biliyor artık. Aydınlık işçilerden tehditle para topladıysa ve sen bunu biliyorsan, hani, nerede teh dit edilen işçiler? Hergün “Aydınlık militanları silah zoruyla gazete satıyorlar" diye yazıyor. 
Kimdir zorla gazete satan şahıs? Kendisine zorla gazete satılan şahıs kimdir? Hergün iftira hırsıyla her türden ahlak yasasını çiğnemeyi prensip edinmiştir. 

Aydınlık, MHP Almanya'da da saldırılara 

işladı diye her verirken, hangi MHP linin, nerede, kime, saldırdığını ve olaya hangi Alman makamının el koyduğunu da belirterek vermiştir. Olayın soruşturmasını yapan komiserle konuşup öyle verdik haberi. Aradaki farka bakın: Sen bizim zorla para toplayıp silah aldığımızı söylüyorsun, yalan yazdığın ve delil göstermediğin için kargalar bile gülüyor. Biz senin suçlarını tek tek açıklıyoruz, milletin ‚yüzü gülüyor. Çünkü MHP hakkında yaptığı- 
“mız her açıklama, milleti bezdiren anarşiye indirilen somut yumruklar oluyor. 
mmm 


ği 


16 Ocak 1980 


ZE un bir 


Bizden bir kuşak öncesi- ne kadar katikatürcüler toplumda çok farklı ve özel yeteneği olan insanlar olarak bilinirdi. Karikatür çizmek belli bir hüner, olağanüstü bir zeka ürünü gibi görünürdü. Karikatürcü ile toplum arasında belli bir mesafe vardı. Gerçi o dönemler- de karikatürcü sayısı azdı ama sıkıntıları da fazlaydı. 
Birkaç dergi, daha sonra ki kuşaklarda birkaç gazete dışında hiç bir yerde eserlerini halka ulaştırma olanağı yoktu. Günlük gazeteler bir karikatürcüden fazlasını çalıştırmazlardı. Bu öyle bir kalıp durumundaydı ki şimdi ünlü olan bir karikatürcü- 

#tiüzün,» Cemal Nadir'in ölü- mü nedeniyle “Oh, oh, bana da bir gazetede yer açıldı" diye göbek attığı söylenir. 
Kısacası o dönemde karikatürcü sayısı azdı ve özel bir konumları olmasına rağmen salt karikatür çizerek geçinmek üç, bas kişi dışında olanaksızdı. 

Fakat günümüzde durum 
“hiç de öyle değil. Eski sanatçıların sorunları şimdi pek sözkonusu değil. Gerçi şimdiki sanatçıların sıkıntıları daha değişik ama, yayın organlarının onlara verdiği olanaklar eskiye oranla çok daha fazladır. Örneğin beş, altı mizah dergisinde yüzlerce karikatürcü çalışmakta, tiim günlük gazetelerde, sendika dergilerinde, meslek odaları broşürlerinde en azından bir karikatürcü çalışmaktadır, Hatta bazı gazetelerin Karikatürcülerinin sayısı dördü geçiyor. Tüm bu yerlerde çalışanlar da geçimlerini karikatürden sağlıyor. 
Bu durum; ülkemiz karikatür sanatı açısından çok önemli bir gelişmedir. Çünkü „yarının sanatçıları için daha iyi koşullar getireceği görülmektedir. 

Meselenin önemli diğer bir noktası da, karikatür sanatının -yazının başında belirttiğimiz gibi- ülkemizde artık özel yeteneği olan in- 
.sanların yapacağı bir iş ol- 

.maktan çikma eğilimi göstermesidir. Yani halkın önemli çoğunluğunun yapabileceği bir sanat durumuna gelmesidir. Yani karikatür ülkemizde halk sanatı olma yolundadır. Bu aslında kolay bir iddia değildir. Fakat çevremize dikkatlice baktıgınızda, sıradan insanlardan oluşan yüzlerce, binlerce karikatürcü adayıyla karşı karşıya olduğunuzu farkedersiniz. Örneğin kahveye oturup tavla oynayan iki insanı seyredin ve konuşmalarını dinleyin. Ne kadar güzel ve kaliteli espriler yaparlar. 
Ya da herhangi sohbet toplantısında bir dostunuzun sizin komik bir resminizi sigara paketinin arkasına çizdiğine tamk olmuşsunuzdur, Yine her evden en az bir kişi nin -resim çizebilsin, çizem< sin- ille de bir iki karikatür denemesi yaptığını görürsünüz. En azından babamızın annemizin günlük gazeteler- deki karikatürlere ne denli ilgi duyduklarını biliriz. Bun- 


halk sanatı olma eşiğinde bulunduğunu haber veriyor. 


ların tümü bu sanatın bir. 


“*Karlkatürk" de Turhan Selçuk'un bir yazısıyla anılan Burhan Soluk- 


- Halkla kaynaşmış bir sanat: 
Karikatür 

Köksal Çiftçi 


Bu konuda kayşılaştığımız bir olayı anlatmak istiyoru 1. $ Selçuk Kulaksız arkadaşımla Akşehir Nasred din Hoca Şenliklerinden dönüyorduk. Trenin lokantasında bir ihtiyarla karşılaştık. Biraz sohbet ettikten sonra ihtiyar bize “Şimdi elimden gelse de sizin karikatürünüzü çizsem" Gedi. 
"Niye?" dedik. Bu sanatı çok sevdiğini. her zaman ilgiyle izlediğini söyledi. Biz de bunun üzerine karikatürcü olduğumuzu anlattık. 
Çok sevindi. Bize kendi portresini çizdirdi, Mesleği: ni sorduğumuzda otuz yıllık ayakkabı tamircisi olduğunu anladık! 

Halkla bu kadar kaynaş- 


mış, bir sanatın elbetteki sa- * 


natçıları da o oranda fazladır. Bazı usta karikatürcüler “Aman kardeşim 'eli iki çizgi atan hemen ortaya karikatürcüyüm diye çıkıyor bu da olmaz ki" biçimin de yakınıyorlar. Bu yakınmaları yersiz ve hatalıdır. Bu hayatın davattığı bir gerçektir. 
Olumlu bir gerçektir. Bunu kabul edip ona göre hareket etmek gerekir. Yoksa gerçekler gelir bizi aşar. 

Karikatürcüler Derneği üç aşağı beş yukarı bu duru. 
mu tespit ederek kuruldu. 
Yüzlerce karikatürcü dağınık ve birbirini tanımaz durumdaydı. Toplum yapısında herhangi bir etkinliği yoktu. 
İşte bu dernek sayesinde böyle bir toparlanma sağlandı. Belli bir gelişme kaydedildi. Bu hiç bir zaman yeterli olamadı. Ama yine de önemli olan böyle bir kuruluşun oluşumuydu. Ni 

Sözü karikatürcülerin yeni ve çok olumlu bir girişimine getirmek istiyorum:Aralık 1979'da ilk sayısı çi- 

“kan "KARİKATÜRK" dergisine... Bu derginin çıkışı- nın önemli bir yanı Türkiye- de karikatürcülerin ilk defa bir yayın organına sahip olması, diğer önemli yanı ise karikatür ve karikatürcüler hakkında haber ve yorum ya: zılarına yer verilmesi. Böylece düşüncelerin dağınık kalması önlenecek ve canlı bir fikir hayatı, fikir ortamı yaratılabilecek. Başlangıç olumlu ve yerinde. Yazıyı bu dergiyi kısaca tanıtarak bağlamak istiyorum. Dergi sekiz sayfadan oluşuyor. Dernek başkanı Tan Oral'ın "Çizgimiz" başlıklı çıkış yazısının yanında "Karikatürcüler Der neği 10 Yaşında" başlıklı bir değerlendirme yazısı yer alıyor. Ferit oÖngören'in “Dünyanın En Eski Karikatürleri"'ni konu alan incelemesi, Turhan Selçuk'un yitirdiğimiz bir karikatür emekçisi Burhan Solukçu üstüne bir yazısı, Reşit Aşçıoğlu'nun "All Capp Cumhuriyeti" başlıklı bir yorumu ve "Tonguç Yaşar ile Çizgi Film Üzerine Bir Söyleşi" dergide yer alan diğer yazılardan bazıları, Cemal Karabaş'ın "İlk Karikatürcü" baş lıklı yazısı da ilgiye değer nitelikte. 

Dileğimiz o ki, bu dergi tüm karikatürcülerin fikirlerini açıkçı yazıp çizdiği, özgürce fikir alışverişinde bulunduğu bütün sorunların tartışılabildiği bir yayın organı görevini yerine getirip sürdürsün. 


Edebiyatımızda incelemeleri ile tanınan Konur Ertop, daha önce Milliyet Sanat Dergisinde dizi yazi olarak yayınladığı "Türk (Edebiyatında Emperyalizmle Savaşım" incelemesini kitap haline getirdi. 

"Emperyalizmle Savaşım (Edebiyat incelemesi)" adıyla ABeCe Yayınları arasında çıkan kitap 96 sayfadan oluşuyor. Osmanlı dönemi, Kurtuluş Savaşı sonrası ve 1960 
sonrasının edebiyatımızda "“emperyalizm"e karşı çıkan örneklerini teker teker ele alan Ertop, aynı zamanda bu dönemlerin kısa siyasal tahliline de yer veriyor. 

Ertop, incelemesinin "Siyasal, ekonomik, kültürel dış baskılara direniş, bugünkü edebiyatımızın en yaygın konularındandır" başlığını taşıyan son bölümünde şöyle yazıyor: 

"Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında emperyalizme karşı savaşım geniş ölçüde işlenen konulardan biri olmuştur. Devletin tam bağımsızlığı siyasal, ekonomik, kültürel alanlarda sürekli bir savaşımla savunulmuştur. Kurtuluş Savaşı tam bağımsızlığın elde edilmesi yolunda | verilmiştir. 
Cumhuriyet dönemi yazarları, bağımsızlık konusunu, bu yolda verilen (osavaşımları geniş biçimde işlemişlerdir, başka ulusların bağımsızlık savaşımlarını destekleyen ürünler vermişlerdir. Kimi dönemlerde, siyasal baskılar gerçekleri dile getirmekte güçlükler yarattığı zaman, kendi ülkelerinin sorunlarını dile getirme görevlerini, başka ülkelerin sorunlarından yola çıka- 


İlk kitabı "Kuş Tufanı"nı 
1971 yılında yayınlayan 1944 
doğumlu ozan Refik Durbaş' ın son kitabı "Çaylar Şirketten" yakında .ABeCe Yayınları arasında çıkacak. 

Durbaş'ın bir uzun şiirinin yer aldığı kitap 64 sayfadan oluşuyor. Durbaş ' şiirinde taşradan İstanbul'a gelmiş ve bir otobüs şirketinde otobüs 


myâvini olarak çalışmaya başlamış küçük bir çocuğun düpyasinı işliyor. Durbaş'ın 


"Çaylar Şirketten" adlı bu 


Bayan Oo ressamlarımızdan Semiha Binzet'in Ankara İş Sana$ Galerisinde açtığı resim-grafik sergisi 18 Ocak akşamına kadar sürüyor. 

1967 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Nurullah Berk Atölyesinden mezun olan, çeşitli kişisel ve karma sergilerle dikkati g ken Binzet, 1978 yılında Ingiliz Kültür Heyetinden aldığı bursla Londra'ya gitmiş, City 


T.Iş Bankası 
1980 yayın 
programı belirlendi 


İş Bankası Kültür Yayınlarının 
1980 yılında yayınlayacağı başlıca yapıtların belirlendiği bildirildi. Bu arada ulusal kültürün yurt dışında da tanıtılmasına katkıda bulunmak amacıyla bir dizi İngilizce Kitabın bu yapıtlar arasında yer aldığı belirtildi. 


Kültür * Yayınlarından bildirildiğine göre, 1980 yılı içinde yayınlanacak başlıca yapıtlar! ṣunlar: Şerare Yetkin'in "Türk Halı Özbel'in 


Sanatı", Prof. Kenan 
"Türk Köylü Çorapları", "Türk Şiir ve öykü Antolojisi", İngilizce yayınlanacak bu kitapların yanı sira Türkçe olarak da Abdurrahman Vefik Sayın'ın Tekalif Kavaidi"' (Osmanlı Maliyesi ve Vergi Kuralları) ve Talat Sait Halman ile Prof. Dr. lihan Başgöz'ün “Yunus Emre"' kitabı programda yer aliyor 


-sanat edebiyat 
Konur Ertop'un 


«Emperyalizmle Savaşım» adlı edebiyat incelemesi kitap olarak yayınlandı 


rak da işlemişlerdir. Bu bakımdan, daha önce söz konusu ettiğimiz yabancı ülkelerin emperyalizme karşı savaşımları konusunu da Türkiye'nin bağımsızlık savaşımıyla yakından ilgili bir tema saymak gerekir. Dünya uluslarının emperyalizme karşı verdikleri savaşımı dile getiren Türk yazarları, zaman zaman o ulusların savaşımında Türkiye'nin gerçeklerini de konu edinmiş olmaktadır. Türkiye ile ilgili sorunlar bu tür yapıtlarda başka ülkelerde geçmiş olaylar gibi anlatılmıştır. Onlarda da Türkiye'nin bağımsızlığına yönelmiş türlü baskılar söz konusu olmuştur. Ancak Türkiye'nin gerçeklerini dolaysız, apaçık, uyarısı, etkili biçimde işleyen yapıtlar da büyük bir çoğunluktadır.' 


Ertop'un kitabının önsözünde, yazarın yakında "Gül mecemizde Toplum Sorunları" ve "Türk Edebiyatında Çocuk” adlı başka incelemelerinin de yayınlanacağı belirtiliyor. 


Refik Durbaş'ın yeni şiir kitabı "Çaylar Şirketten” yakında çıkıyor 


şiırının iki bölümü daha önce 


"Eleştiri" detgisinde yayinlanmıştı. 
Refik Durbaş, bundan 


önce bir gazetenin dizgi bölümünde çalışan bir çırağın dünyasını da "İkinci Baskı" adlı kitabında şiirleştirmişti. 
1979 yılında ABeÇe Yayınları 
arasında çıkan bu kitabının dışında ozan, yine geçen yıl, aynı yayınevinden "Denizler Sincabı"' adlı bir çocuk şiirleri kitabı da yayınlamıştı. 


and Guilds of London Art School'dan sertifika almıştı. 
Ankara Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği, Türkiye Ressamlar Cemiyeti ve Uluslararası Kadın Sanat ve Kültür Derneği üyesi olan Binzet çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor. 


Binzet'in sergisinde litografi ve eau-forte türünden yapıt ları yer alıyor. 


«Kırsal Kesim 
Çocukları» konulu karikafür yarışmasına 


TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasi tarafından düzenlenen "'Kırsal Kesim Çocukları" konulu karikatür yarışmasına katılacak yapıtların son gönderme tarihinin 20 
Ocak günü olduğu bildirildi. 

1979 yılının Çocuk Yılı olması 
nedeniyle kırsal kesim çocuklarının sorunlarını vurgulamak amacıyla düzenlendiği belirtilen yarışmanın jürisi şu adlardan oluşuyor: Tan Oral, Nezih Danyal, Atilla Kanbir, Turgut Çeviker, Atilla Özer ve Metin Çılay. 

Yarışmada birincilik kazanacak yapıta büyük ödül olarak 5 
bin, başarı ödülü kazanacak üç yapıta ise 3'er bin lira verileceği kaydedildi. Ayrıca, yarışmaya katılacak yapıtların Ziraat Mühendisleri Odası tarafından sergileneceği, daha sonra bu karikatürlerin bir kitapta toplanacağı bildirildi. 


normaldir” dedi 


Eczacıbaşı 
Varese’ ye 


83-69 


yenildi 


Karşılasmayı 
1680 seyirci 
185 bin lira 
ödeyerek izledi 


Salon: Spor ve Sergi Sarayı. 

HAKEMLER: Cziffra (Macar) xxx, Schuminer (İsrail) xxx. 

ECZACIBAŞI: Efe 
(18) xxx, Emir (3) x, Haigler (26) xxxx, Melih (12) xx, Necati (8) xxxx, Ahmet (2) xx.. 

VARESE: o Gualco 
(14) xxx, Salvaneschi xxx, Morse (24) xxxx, Meneghin (20) xxxx, 
Bruce (25) xxxx, Colombo xxx... 

(Devre: 36-45) 


Eczacıbaşı, Avrupa > 
Kupa Galipleri Turnuvası 


final grubundaki ikinci cumdaki tek gücü olurken maçında İtalya'nın Av- Necati top taşıyıcılık görupa çapındaki takımı E- revini başarılı bir şekilde merson Vareseye 69-83 yerine getirdi, Eczacıbaşının 

uzunu Emir'in, zamanlama 


yenilmekten kurtulamadı/Eczacıbaşı oyuna iyi: başladı ve ‘5. | dakikada. 
10-9 öndeydi. Ancak. Emerson Varese, skóru 18. 
dakikada da 39-34 lehine 


çevir. i Bruce'ün etkilioyu için kendini zorlaması gewi ilei Varese ilk yarıyı reksizdi. İkinci yarıda ne- 
16-36 önde kâpattı fessizlik, pota altı mücadelesinde Haigler'i yalnız bira- 


İkinci yarıya Eczacıbaşı -baskılı bir savunma ile. başladı ama Varese karşısında yofulma ya başladığı gözden kaçmadı. Nitekim Varese 
farkı 30, dakikada 18 
sayıya çıkardı (68-50) ve karşılaşmadan 14 sayı farkla galip ayrıldı. (83- 
69) 


Aydan Siyavuş:” Sonuç 


şampiyonluğa 


ve kondisyon yönünden Meneghin ve Bruce'u savunmaya gücü yetmezken takımı üzerine çıkamayan Melih'in yorulduğu halde şut atmak 


kırken, Bruce, Meneghin ve Morse ile iyi bir hücum üçgeni oluşturan Varese, içeri- den ve dışarıdan kolayca sayıya gitti. Hele dışarıda 1.98 
metre boyunda Gualco gibi bir 
Vareseyi piyonluğuna en büyük aday olarak:gördük. 


Varese, baştan sona 2-3 bölge savunması yaparak po: ta altında iyi bir duvar o luşturunca, rakip potaya ulaşan sadece Haigler oldu. Bu oyuncunun Eczacıbaşının ilk yarıda hü- 


Varese yine 


aday 


.SEDAT ÜRETEN 


Eczacıbaşından 


talyan vasatın 


karşısında 


top getirici de olunca yine Avrupa şam- 


Bayanlar basketbol liginde geçen hafta 


Şampiyonluğun en büyük adayı İstanbulspor 
Beşiktaşı yendi. 


Beşiktaş'ı mağlup eden Istanbulspor şampiyonluğun en büyük adayı 


İstanbul Bayanlar Basketbol Ligi geçtiğimiz hafta oynanan final maçı İstanbulspor ile Beşiktaş arasındaki bu zorlu karşılaşmadan İstanbulspor 49-43 galip ayrılarak rövanş için önemli bir avantaj sağladı. 
Diğer müsabakalarda İstanbul Üniversisitesi Fenerbahçeye 62-49, Taçspor da 


ile başladı. 


Taçspor ve 
I.Üniversitesi ikincilik için mücadele 


Galatasaraya 64-25 galip gelirken fazla zorlanmadılar. Birinci hafta maçlarında 


Beşiktaşın şampiyonlukta İstanbulsporu o zorlayacağı, Taçspor ile İstanbul Üniversitesinin de İkincilik için mücadele edecekleri görüldü. 


Dijarkakırspor'da bunalım ağırlaştı 


DİYARBAKIR (THA) 

Birinci Türkiye Ligi puan sıralamasında küme düşme potasında bulunan Diyarbakırspor Yönetim Kurulunun İstifası llè kulüp içindeki bunalım yeni boyutlara ulaştı, 

Diyarbakırspor Yönetim Kurulu üyelerinden Sabri Tarhan takımın 2. 
devrede 14 puana ihtiyacı olduğunu, ekibin sahasındaki tüm maçları kaybetmemek kaydıyla kümede kalabileceğini İleri sürdü, 

Bu arada Diyarbakırspor'un yeni Yönetim Kuruluna getirilmek istenen adayların birleştikleri tek nokta, eski yöneticilerin halen 4 kulübün gelirlerine koydukları yüzde 75 temditin derhal kaldırılması, 

Diyarbakırspor eski başkanlarından All Kahraman, takımın içinde bulunduğu bunalımdan kurtulması Için her Diyarbakırlının elele vermesi gerektiğini belirtiyor. 


Taçspor 
1.0.S.K. 
Istanbulspor 
Beşiktaş 
Fenerbahçe 
Galatasaray 


TAKIMLAR O 


lıra 


VALİLİK KUPASINI 
TE.D'Lİ 


A]  ESKRİMCİLER 


KAZANDILAR 


İSTANBUL (ÖZEL) 

20 yaşından büyükler 

için düzenlenen Valilik 

Kupası Teşvik Müsabakalarında T.E.D'li eskrimciler başarılı oldular 


Bayanlar Flöre: 

1) Nükhet Erdem 
(TED), 2. Sibel Göksel (TED), 3. Figen Göksel (TED), 


Erkekler Flöre: 


1) Şimşek Çakır 
(TED), 2) Mehmet Karamete (TED), 3) Acar Balkaza (TED), 

Epe: — 

l; Acar Balkaza 
(TED), 2.) Mehmet Karamete (TED), 3. Murat Baysal (TED) 

Kılıç: 


1) Güçhan , Ülker 
(TED), 2. Bülent Özokur | (Hava Harb Okulu), 3. 
Salih Alemdar (Hava 
Harb Okulu) 


Vinylex, 


\ 
D3, 


Varese Eczacıbaşını yenerken, (üstte), yı dekler de Spor ve Sergi Sarayının soğuğun- 


dan korunmak Için battaniyeye sarıldılar (Feridun ERBİL) 


(altta). 


Gümrükteki spor malzemeleri federasyonlara 


dağıtılıyor 


malzeme sıkıntısını hafifletecek 


ANKARA 


bulunuyor. 


sonra gerçekleşecek. 


büyük sıkıntı çekilen spor 


N 


HENTBOL HAKEM TOPLANTISI 


PAZAR GÜNÜ YAPILIYOR ISTANBUL (ÖZEL) 
İstanbul Hentbol Ajanlığı tarafından düzenlenen hentbol hakemleri toplantısı 20 Ocak Pazar günü yapılacak. Saat 13.30'da başlayacak olan toplantıda bölge hakemlerine, uygulanacak konularla ilgili bilgiler verilecek. 


Eczacıbaşı B.Boronkay maçınırı merakla bekliyor. 


Gözler Eczacıbaşı B.Boronkay final maçını bekliyor 


Türkiye Deplasmanlı ikinci yarısı 15 günlük aradan sonra dev bir final macı ile bu hafta başlıyor. 


e- 


@ Dağıtım; federasyonların 


Gümrük ve Tekel Bakanlığınca çeşitli hudut kapılarında el konan 200 milyor. 
lira değerindeki spor malzemesinin federâsyonlara dağıtılacağı öğrenildi. 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün isteği üzerine listeleri yapılan spor malzemelerinin arasında çok sayıda bisiklet, basketbol topu, tenis raketi, hava silahları, video teyp, masa tenisi topu, eşofman, kayak takımı, deniz motorları, fişek ve film çekicileri 


Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü yetkilileri, gümrükte bulunan spor malzemelerinin ihtiyaçları bulunan federasyonlara dağıtılacağını söyledi. 
Malzemelerin dağıtımı Gümrük ve du Tekel Bakanlığı yetkilileri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarları düzeyinde yapılacak bir toplantıdan 


Bu arada federasyon başkanları da 


malzemelerinin dağıtılması ile büyük bir sorunun çözüleceğini söylediler. 


Voleybol liginin 2. yarısı 


bu hafta başlıyor 


sonucunu 


Voleybol Liginin 


Eczacıbaşı ile Büyükder. 
Boronkay arasında oynanacak bu karşılaşmadan Eczacıbaşı galip ayrıldığı takdirde diğer iddialı takımlar Büyükdere Boronkay ile Vinylex'in şansları hemen hemen yok denecek kadar azalacak. Ancak Büyükdere Boronkayın karşılaşmayı kazanması halinde bu kez setler ve sayılar rol oynayacak. Büyükdere Boronkay pazar günü saat 13,00" de başlayacak müsabakayı 3-0 kazanysa Eczacıbaşına 2 set üstünlük sağlamış olacak. 
B.Boronkayın 3-l'lik galibiyetinde üstünlük tek set olacak ama 3-2'lik galibiyet halinde sayı averajına başvurulacak. Tabii bu arada her iki takımın yapacağı diğer maçlar da önem kazanacak. 

Diğer taraftan şampiyonluğun hesabını yapan diğer bir takım daha var. O da Vinylex.. Büyükdere Boronkayın Eczacıbaşını yenmesi, Vinylexin işine de yarayacak. 
Vinylexin Eczacıbaşı ile Büyükdere Boronkayı yenerek şampiyonluk ümidini sürdürebilmesi için Büyükdere Boronkayın bu haftaki maçta Eczacıbaşını yenmesi gerekiyor. 


TOFAŞ SAS 
Olimpiyakos ile oynuyor 


ATİNA 

Koraç Kupasındaki temsilcimiz TOFAŞ SAS Basketbol Takımı final grubundaki ikinci maçını bu akşam Olimpiyakos ile oynuyor, Ik maçını İspanya'da Badalonaya karşı 104-65 kaybeden TOFAŞ'ın bu karşılaşmadan az farklı bir yenilgi ile dönmesi bekleniyor. 


Kısa haberler 


,© Refaiddin Şahin Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne asaleten atandı. Şahin daha önce görevi vekaleten yürütüyor- 


© Türkiye Gençler Güreş Şampiyonası An talya Kapalı Spor Salonunda başladı. 


@ Tenis Federasyonu Başkanı Coşkun Sarman kurullarını açıkladı. 

Buna göre, Coşkun 
Sarman başkanlığındaki Yönetim Kurulunda Beklan Susmuş, Güneş Olcay, Metin Selçuk, Brol Böler, Aydemir Seçmeer, Can Sayar, Uğur Sevindik ve Sadun Ogan üye olarak görev aldılar 


© Adanaspor, Gündüz 
Tekin Onay ile teknik başdanışman elarak anlaştı. 


Atletizmde rekorlar kenti: İzmir 


Geçtiğimiz son iki hafta içinde İzmir Atatürk Stadı kapalı salonunda yapılan müsabakalarda tam 6 kez rekor kırıldı. 

Önceki hafta yapılan müsabakalarda üçadım atlamada Şeref Candaş 13.74m. lik derecesi ile, Ogün; Tamay yüksek atlamada 1.94m. ile, Muzaffer Çolakoğlu 400m.de 55.1 ve 53.2 sn. ile ve 4x2 tur bayrak yarışında; Şeref Candaş, Muzaffer Çolakoğlu, Salih Kutluay ve Erkan Özis'ten kurulu takım, yıldızlarda yeni Türkiye rekorlarının sahipleri oldular. 


Bu hafta yapılan müsabakalarda ise ilk günde iki Türkiye 


rekoru daha kırıldı. Birincisi uzun atlamada Şeref Candaş tarafından 6.49m. ile ikincisi Hakan Günartan tarafından yüksek atlamada 1.95m. ile kırıldı, 

Yeni Türkiye rekorlarının sahipleri 62 ve 63 doğumiwve yıldız kategorisinde yarışıyorlar. 


Atatürk Stadı inşasının bitiminin hemen arkasından İzmir' de atletizm çalışmaları büyük bir yoğunluk kazahmıştı. Macar antrenör Zoltan Tenke İzmir'in bütün yeteneklerini toplayıp çalıştırmaya başladı. Kısa bir süre sonra yetiştirdiği tüm at- 


Atilla özideş 


letler mıllı takım ve Türkiye rëkoru kırabilecek seviyeye geldiler. İşte bunlardan bazılarının isimleri 

Bayanlar: Bahriye Doğrulu (400-800m), Eser Ercan (100m eng.), Hülya Onaran (yüksek atlama), Emel Soyaslan (800- 1500m), Leman Tokmakoğlu (gülle atma), Serap Aslansoy (100-200-400m.) Erkekler: Ali Kutlay (çekiç atma), Erol Şişko (yüksek atlama), Enver Oktay 
(110 m.eng), Emin Ergen (110 m. eng), Mahir Başoğlu, Salih Doğan, Safter Karabağlı (100- 200-400m), Recep Kalender (cirit atma), Ömer Şakar (yüksek atlama). 


Fakat ne acıdır ki bugün İzmir'in yıldız rekortmenleri salt kendi çalışmaları ve yetenekleri sayesinde bu rekorlara ulaşabiliyorlar. İzmir'de 200'ü aşkın lisanslı atlet bulunmasına karşın bir tek işinin ehli teknik branş antrenörü hiç vok denecek kadar az. Diğer branş antrenörleri ise bir elin parmaklarını geçmemek- te. İzmirli atletler artık bir yardım elinin uzatılmasını istiyor-Jar. 


“16 Ocak 1980 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


biraraya gelecek olan Ortak Pazar Dışişleri Bakanları Konseyi sırasında toplanması büyük olasılık 


taşıyor. : 
Türkiye-AET ilişkilerini . içeren dosyaların 


gözden geçirilerek 9 ülkenin dışişleri bakanlarına sunulmasının belirli bir süre alacağına dikkati çeken Brüksel'deki AET yetkilileri, Ortak Pazar ısişleri Bakanlarının yanı sra Türkiye Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen'in katılmasıyla yapılacak olan Ortaklık Konseyinde, Türkiye'nin toplulukla olan ilişkilerinin gözden geçirileceği ve Demirel hükümetinin dış politikadaki tutumuna paralel olarak Türkiye AET ilişkilerinin yeni ve köklü bir şekilde saptanmaya çalışacağını belirtiyorlar 
TAM ÜYELİK 

KONUSUNDA DURUM 

Öte yandan diplomatik kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, Demirel hükümetinin önümüzdeki dönemde 
AET'ye tam üyelik konusunda Ortak Pazar ülkeleri nezdinde bazı girişimlerde bulunması olasılığı bulunuyor. "AET'ye.tam üyelik başvurusunun yapılması için şartlar mevcuttur. Özellikle Rusya' nın Afganistanı işgal etmesinden sonra Türkiye" nin Batıdaki önemi daha- da arttı" şekilde formüle edilen Ankara'nın Ortak Pazar konusundaki yeni yaklaşımı, "'Tam üyelik başvurusu yapıldıktan sonra Türkiye artık tamamen Batı dünyası içinde yerini alacaktır. Muğlak ve kesin çizgileri belli olmayan bir dış siyaset kalmayacaktır" şeklinde ifade ediliyor. 

"Topluluğa tam üye olacak olan Portekiz'in de ekonomik çizelgesi Türkiye'dekinden daha parlak değildi. Fakat 
AET Lizbon'un tam üyelik isteğini olumlu karşıladı" diyen ve Türkiye" nin AET'ye tam üyeli den yana olan görüşe göre, Ortak Pazar'ın Türkiye'nin üyelik istemini geri çevirmek sözkonusu değildir. Yine bu görüşe göre, ülkenin karşı karşıya bulunduğu ekonomik sorunların Ortak Pazar mekanizması içinde ve diğer üyelerle işbirliği halinde çözülmesi Türkiye için en geçerli yolu oluşturuyor. Brüksel'deki topluluk çevreleri, Türkiye'nin AET'ye tam üyelik için başvuru yapması durumunda Ortak Pazar' 
ın nasıl bir'yanıt vereceği konusunda bir varsayım- da bulunmak için zamanın henüz erken olduğunu belirterek, "'Türkiye'nin böyle bir istemi karşısında AET, sorunu enine boyuna tartışacak ve cevabını öyle verecektir" şeklinde yanıtlıyorlar 


BAĞIŞIKLIK DÖNEMİ İSTEKLERİ RESMEN 
GERİ ALINDI 

Öte yandan, Ecevit hükümeti tarafından 
1978 yılı içinde AET'ye 
sunulan ve Türkiye'nin topluluğa olan yükümlülüklerinin beş yıl süreyle dondurulmasını isteyen talepler, geçtiğimiz hafta içinde Türkiye'nin AET nezdindeki daimi temsil- 


cisi Cenap Keskin'in Ortak Pazar Komisyonuna gönderdiği bir mektupla resmen geri alındı. Bilindiği gibi NATO-Kış Dönemi. toplantılarına katılmak için aralık ayında Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Hayrettin Irkmen, AET Komisyonu 
Başkanı Roy Jenkins ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin (o bağışıklık dönemi isteklerinin geri alındığını, Ortak Pazara sözlü-olarak iletmişti. 
ÖZEL YARDIM FONU İŞLERLİĞİNİ 
KORUYOR 
Edinilen bilgilere göre Demirel hükümetinin 
Ecevit döneminde talep edilen bağışıklık dönemi isteğini geri almasına rağmen, Ortak Pazar Konseyinin Türkiye ile ilişkiler konusunda karara bağlamış olduğu paket içinde yer alan, 100 milyon dolarlık özel yardım fonu işlerliğini koruyacak 
Bu fon içinde yer alan ve Türkiye'ye yapılacak yatırım projelerini kapsayan Avrupa Yatırım Bankası'nın kredilerinin yanı sıra, Türkiye'deki enerji kaynaklarını araşfırmak ve AET EnerjiArama Fonunun kredilerinden -yararlanabilmek için, Ankara'nın bazı girişimlerde bulunduğu ve konunun derinleştirilmesi yolunda çaba harcadığı öğrenildi. 


(Baştarafı 1. sayfada} atamaların yayma biçiminde yapılacağını ve Cumhurbaşkanının kendisine kararnameyi im: zalayacağını söylediğini de açıkladı. 

Daha sonra, gazetecilerin sorularını cevaplayan İçişleri Bakanı, gecekondu semtlerinde’ yapılan aramalar hakkındaki bir soruyu cevaplarken, bu işlerin sıkıyönetim komutanlarının görevleri içine girdiğini, ancak görev yapılırken, eziyet edildiği kanısında olmadığı- 


nı söyledi. 
Gülcügil (o anarşinin mihraklarına o inildiği 


yolunda haberler olduğunu, bu konudaki çalışmaların hangi aşama- da olduğunu soran bir gazeteciye cevap verirken de şöyle konuştu: "Bugün Apocular, Acilciler, Kurtuluş gibi anarşi gruplarının pek çok elemanı ele geçirilmiştir. Türkiye'de bugün girilmemiş bölge diye, kurtarılmış bölge diye bir şey kalmamış- 


tır, devlet her yere girmiştir." 
KAYIP— Maliye Ba- 


kanlığından aldığım giriş 

kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

Şeref CİFTÇİ 

m mm 


KAYIP—İ.Ü. İktisat Fakültesi öğrenci karne- mi kaybettim. Hükümsüz- 


dür. 
Nevzat IŞILTAN 


KAYIP— Nüfus hüviyetimi çaldırdım. Yenisini alacağımdan eskisi geçersizdir. k 
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(Baştarafı 1, sayfada) 


Ajansların haberlerine göre, Romanya ile, Müslüman ülkelerden Libya ve Sudan'ın da aralarında olduğu 10 ülke ise oylamada bulunmadı. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun olağanüstü toplantısında kabul edilen karar tasarısında, teşkilata üye ülkelere, birbirlerinin bağımsızlık, egemenlik ve top- 


rak bütünlüğüne saygı göstermeleri (o çağrısında bulunuluyor. 

Genel Sekreter Kurt Waldheim'ın uygulama konusunda, Güvenlik Konseyine sürekli bilgi 


vermesini isteyen karar tasarısında ayrıca çeşitli ülkelere sığınan Afganistan mültecilere yardım edilmesi çağrısı yer alıyor. | 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun olağanüstü toplantısının kapanış oturumunda söz alan,Rus darbesiyle başa geçen yönetimin Dışişleri Bakanı Şah Muhammed Dost, 
Genel Kurulun;' kabul ettiği bu tasarı dolayısıyla, ülkesinin iç işleri- ne karıştığını iddia etti. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Dönem Başkanı Salim Ahmet Salim de oylamadan sonra yaptığı kapanış konuşmasında, uluslararası barışın sürekliliği için Birleşmiş Milletler Anayasası -ilkelerine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. 


TEPKİLER 

Bu arada, Sovyetler Birliği'nin bağımsız ve egemen Afganistan'a karşı askeri müdahalesine tepkiler de sürüyor. 

* İspanya (| Başbakanı Adolfo Suarez'in Washington'da Birleşik Amerika Başkanı Carter'la görüşmesinden sonra,yayınlanan ortak bildiride, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a askeri müdahalesinin dünya barışı için ciddi bir tehdit olduğu kaydedildi. 

* Federal Almanya Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher, Basra Körfezi ülkelerinin Bonn daki temsilcilerini kabul ederek bölgedeki durumu görüştü. 

* Suudi Arabistan Dışişleri “Bakanı Emir Suud El Faysal, İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Carrington'un ülkesini ziyareti dolayısıyla verdiği demeçte, her iki ülkenin Sovyetler Birliği" nin Afganistan'a müdahalesini vahim bir olay olarak değerlendirdiklerini söyledi. 

* Avusturya Savunma 
Bakanı Otto Roesch da, Viyana'da yayınlanan bir gazeteye verdiği demeçte, Yugoslavya'da bir yönetim değişikliğinin Sovyet istilasına yol açabileceğini öne sürdü. 

* Papa fkinci Jean 
Paul, Vatikan'da yabancı diplomatlara hitaben yaptığı konuşmada, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a askeri müdahalesine değinerek şöyle dedi: 

"Büyük güce sahip olanlar, sorumluluklarının da başkalarından fazla olduğunu bilmelidirler. 
Afganistan'da kaydedilen dramatik olaylar dünya kamuoyu için kaygı vericidir." 

SALDIRI HAZIRLIĞI 


Amerikan haberalma servisleri, Afganistan'daki Sovyet birliklerinin geniş çaph bir saldırıya girişmeye hazırlandığını tahmin ediyorlar 

Pentogon'a yakın kayaaklar, şimdiye kadar devreye sokulmamış üç savaş uçağı filosu bulunduğunu bildiriyorlar. Bu kaynaklar MIG-21'lerden oluşan filonun ülkenin güneydoğusundaki Kandahar'da, , SU-17'lerden oluşan bir filonun Kabil' de, diğerinin de İran sınırında bulunduğunu belirtiyorlar. 

Aynı kaynaklar Rusların şimdiye kadar büyük kentleri ele geçirmeye önem verdiklerini ve direnişçilerle çatışmada giderek etkin bir rol oynamaya başladıklarını ifade ediyorlar. 

ORTAK 
AÇIKLAMALAR 

* İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Carrington' 
un Suudi Arabistan'ı ziyaretinden sonra Dışişleri Bakanı Suud El Faysal, ülkesiyle İgiltere'nin Afganistan'daki Sovyet bir-İiklerinin derhal çekilme- 


si konusunda görüş birliķi içinde olduğunu söyle- 
1. 
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Faysal, Körfez bölgesindeki ABD gücüne karşı ülkesinin tutumunun ne olduğu yolundaki bir soruya, "Yetkin savunma yeteneğine sahip olan Suudi Arabistan bölgedeki her türlü yabancı askeri güce karşıdır" şeklinde cevap verdi. Š 

* ABD Başkanı Carter'in ivedi olarak çağırması üzerine Washington’ 
a giden İspanya Başbakanı Adolfo Suarez, temaslarını tamamladı. Yayınlanan ortak bildiride, Sovyetlerin Afganistan'a müdühalesinin dünya barışı için bir tehlike olduğu belirtildi. İspanya NA-TO ülkesi olmamasına karşın, ülkede önemli Amerikan askeri üsleri bulunuyor. 

CARRİNGTON 
PAKİSTAN'DA 

Rusya'nın Afganistan'a sonra ortaya çıkan durumu görüşmek üzere Ortüdoğu ülkelerinde temaslarını tamamlayan 
Lord Carrington, Pakistan'a gitti. 

İslamabad'da bir basın toplantısı düzenleyön .Cirrington, Pakistan yöneticileriyle bölgedeki durumu görüşeceğini açıkladı. 


NATO VE AET, 
ALINACAK 
ÖNLEMLERİ 

GÖRÜŞÜYOR 

BM Genel Kurulun- dan sonra AET Bakanlar Konseyi de Sovyetler Birliği'nin ..Afganistan işgalini kınayarak bu ülkedeki tüm Sovyet birliklerinin derhal geri 

çekilmesini istedi. 

AET dışişleri bakanları dün Brüksel'de yaptıkları toplantıdan sonra yayınladıkları bildiride, Rusya'nın Afganistan'a yaptığı askeri müdahalenin dünya barış ve güvenliğini tehdit ettiğini ve bölgenin güç dengesini bozduğunu belirttiler, 

Bildiride ayrıca Sovyetler Birliği'nden Afganistan halkına kendi geleceğini belirleme hakkının da verilmesi isteniyor. 

AET ve NATO ülkeleri dışişleri bakanları Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a yaptığı askeri müdahale üzerine alınacak ekonomik önlemleri görüşmek üzere dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı. 
Toplantıya, Batı Avrupa gezisine çıkan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Warren Cristopher, de katıldı. : 

Bakanlar Sovyetler Birliği'ne karşı alınacak ekonomik önlemleri, Moskova Olimpiyatlarını ve diğer ilişkiler konusundaki tutumu ele alıyorlar. 

Şimdiye kadar Federal Almanya Kanada ve İngiltere, ABD'nin Sovyetlere tahıl ve teknolojik mal ihracını durdurmasını destekleyeceğini açıklamıştı. 

Sovyetler Birliği AET ülkelerinden doğal gaz, petrol ve kömür satın 

alıyor. AET ülkeleri ise Sovyetler Birliği'ne çe-Şitli besin maddeleri ve sanayi malları satıvor. 
ROGERS'IN 

ACIKLAMASI 

NATO Başkomutanı 
General Bernard Rogers, Kopenhag'da düzenlediği basın toplantısında Aiganistan'ın işgaline değindi ve Moskova'nın eline geçen fırsatları keçırmadığını belirterek, Sovyetler Birliği'nin barış ve silahsızlanma çağrılarına rağmen amacının dünyaya egemen olmak olduğunu kaydetti, 

OLIMPİYATLAR _ 

aBD Japon hükümeu- 

ne bir mesaj göndererek, Rusya'nın o Afganistan'a müdahalesini protesto etmek amacıyla 1980 Olimpiyatlarının Sovyetler Birliği'nden başka bir ülkede yapılması önerisinde bulundu. 
Japon makamları önceki açıklamada bu konuda Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve spor kuruluşlarının karar vermesi gerektiğini ileri sürmüştü, - 


, 
Konya DMMA' da bir öğretim üyesi bıçaklandı à KONYA(THA) 
ONYA Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi Mimarhk Bölümü öğretim üyelerinden Faruk Atalayer okulun girişinde saldırıya uğradı. 


BÜROLAR 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müdahalesinden * 


almıştır. Düne kadar 


darbe indirmiştir. 


da cesaret verecektir. 


lişmedir. 
Babrak Karmel'in 


bir darbe indirmiştir. 


nemli bir işarettir. 


(Baştarafı 1. sayfada) üzerine ateş ettiler. Olay- da Kemal Baysan karnın- dan iki kurşunla, Hasan Esen boynundan bir kurşunla ağır şekilde yaralandılar. 

Daha sonrü hastaheye kaldırılan yaralılardün Kemal Baysan, Salihli Devlet Hastanesinde öldü. Hasan Esen ise İzmir Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Ülkücü katil İsmail Esen adliye binası içinde silahı ile birlikte yakalandı. Diğer saldırganlar ise kaçtı. 

Cumhuriyet Savcısı Abdülkadir o Baysan'dan alınan bilgiye göre soruşturma (o sürdürülüyor, geniş çaplı araştırmalar yapılıyor. 

VYURGUTLU'DA 

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde önceki gece güvenlik kuvvetlerinin bir kahvehanede yaptıkları genel arama sırasında meydana gelen çatışmada ikisi polis dört kişi yaralandı, 40 kişi gözaltına alındı 

Manisa Valisi Fahrettin Turan olay hakkında şu açıklamada bulundu: 

"Olay, saat 22.00 sıralarında meydana gelmiştir. Turgutlu Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, Manisa'dan gelen takviye 


-birliklerle ilçede geniş bir 


arama yapmışlardır. Su arada, Yılmazlar Mahallesindeki Bozkurt İşhanının 'çatısında bulunan kahveye de girilmiş, oturanlardan kimlik sorulmuştur. Görevli polis memuru Nuri Biçer, arama sırasında kahvede bulunan televizyonu kapatmak istemiş, ancak kendisine müdahale edilmiştir. Bu arada patlayan bir silahla da ağır şekilde yaralanmıştır. Sanık kaçarken, elindeki tabancasını rastgele iki kez daha ateşlemiş, kahveye girmekte olan Haldun 
Tüzün ve < İbrahim Sü- 


BM'deki oylama 


la Sovyetlere bağlanan Güney Yemen, Etyopya gibi ülkelerdir. 

Moskova, Afganistan olayıyla birlikte bir çok Üçüncü Dünya ülkesini karşısına 


„görünümünde olan işgalcinin Birleşmiş Milletlerde:: uğradığı yenilgi ve ezilen ülkelerin işgal karşısındaki tutumu, Sovyetlerin dostluk demagojilerine de ağır bir 


Sovyet yayılması karşısında çekingen bir hava içindeki Federal Almanya ve Fransa için önceki geceki oylama önemli bir adımdır. Bu iki Avrupa ülkesinin bundan böyle daha cesur davranabileceği olumlu koşullar oluşmaktadır. Çok sayıda Üçüncü Dünya ülkesinin çıkışı Avrupa'ya 


Birleşmiş Milletler oylamasında çekimser oy kullanan veya hiç kullanmayan ülkeler içinde Libya, Suriye, Cezayir'in bulunması dikkat çekicidir. Üç Müdüman ülkenin işgal nedeniyle Sovyetlerden farklı tutum almak ihtiyacını duymaları Moskova için hiç de hoş olmayan bir ge- 


işbaşına getirilmesi savaş tehlikesini ciddi bir şekilde artırmıştır. Şu anda sorun, Kuzey'deki tehlikenin nasıl durdurulabileceğidir. Ancak durum, şı öncesinden daha iyidir. Hitler karşısında savaş çıkana kadar yatıştırma çizgisi izleyen Avrupa ve Amerika bugün daha uyanık davranmaktadır. 1930'larda Avru- 
, pa ülkelerinin Nazileri Sovyetlerin üzerine salarak kurtulma gibi bir planları var- 
“dı. Ancak şimdi bu noktada da durum farklıdır. Özellikle son işgal olayı Avrupa' nın ve Amerika'nın aklını başına getirmiş, yumuşama ve yatıştırma hayallerine sert 


Bugünün Hitler'i, Brejnev'in karşısında dakuvvetli bir cephe oluşmaktadır. Birle- 
, şen barışsever ülkeler saldırgana dur diyebilecek gücü kazanmak yolunda ilerlemektedirler. Birleşmiş Milletler oylaması ö- 


(Baştarafı 1. sayfada) 


bu ülkelerin hamisi 


Sovyet tanklarıyla 


İkinci Dünya Sava- 


Salihli'de... 


len adlı yurttaşlar da hafif sıyrık yaraları almışlardır." 

Manisa Valisi ilçede operasyonların o sürdürüldüğünü, saptanan sanı- 


ğın » arap a başlandığını KEL eek ekledi. 


Olaya. neden -olduğu öne sürülen Balıkesir.Necati Bey Eğitim Lnstitüsü öğrencisi Zeki Bulut'un arandığı bildirildi. 

İSTANBUL'DA 
Kadıköy'de MHP'nin bulunduğu sokakta 5 komandonun üzerinde yapılan aramada 6 adet dinamit lokumu, 3 adet fünye, 68 santimetre uzunluğunda fitil bulundu. 

Kadıköy, Kuşdili Hasırcıbaşı Sokakta önceki gece Kadıköy Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu 


Elektrik Bölümü öğrencisi Abdullah Gültekin'in üzerinde yapı- 


lan aramada 6 adet dinamit lokumu, 3 adet fünye, 68 santimetre uzunluğunda fitil ele geçirildi. Abdullah Gültekin" in yanında bulunan işçi İsmail Türk, öğrenci Hüsamettin Hiçöz, İmam 
Hatip Lisesi öğrencisi Yaşar Polat ve Ali Dilsiz yakalanarak gözaltına alındı. 

Komando Abdullah Gültekin'in evinde yapılan aramada ise "Komünistler Rus ve Afgan Müslüman halkını öldürürken, İslam Birliği uyuyor mu? Ülkücü Gençlik" ibareli pankart bulundu. 

İstanbul Şişli, Gültepe İşçi Sokak 57 nolu evinden işine gitmek üzere çıkan Metin Gürsoy adındaki bir işçi kimliği belirlenemeyen bir kişinin açtığı ateş sonucu yaralandı. 


© Bakırköy Bahçelievler semtinde dün akşam saat 18.00 sıralarında 


devriye gezen bir polis 


İstanbul İl... 


(Baştarafı 1. savfada) 

TKP yanlısı Birlik Dayanışma grubunun yönetimde bulunduğu odaların Sovyetlerin Afganistan'ı işgal etmesini desteklemesi üzerine ortak bir açıklama yaparak işgali kınamışlardı. Bu gelişmeye rağmen Demok-Mühendisler grubunun Sovyet saldır- 
.ulığının açık destekçiliğini yapan Sovyet yan- 


lılarıyla orak tutum benimsemeleri CHP'li çevrelerde ve mühendis kitlesi içinde şaşkınlık ve tepki yarattı. 


İstanbul il yöneticilerinin bu akşam yapılacağı öğrenilen teop'ontıda TKP yanlılarının ittifak önerilerine karşı oda seçimlerinde takınılacak tutumun tartışılacağı öğrenildi. 


YURTDIŞI BÜROLARI 


ALMANYA 
Burgstr. 78 
6 Frankfurt 


/M 60 | 75017 Paris 
Tel: 
0611 437 595 


FRANSA 
95 Ruedela 
Jonguiere, 


BELÇİKA 

188 rue 
Josaphat, 

1030 Brüxelles 
Tel: 64 72 120 


“Gümrükçüoğlu: 
"Kimya - sanayimizin büyüme hızı bir düşüş döneminin içindedir”. 
İMYA Mühendisleri 


Odası tarafından düzenlenen "Sanayi Kongresi" bugün başlı- 


yor. Oda Başkanı Murat Gümrükçüoğlu (Kongre dolayısıyla yaptığı açıklamada, yıllarca körüklenen tüketim ekonomisi sonucu talan edilen doğal kaynakların, kimya sanayisinde.i önemli girdileri tük -nme noktasına getirdiğini belirterek, "Bugün kimya sanayisinir. büyüme hızı bir düşüş döneminin içindedir" dedi. 
sürecek 
Kongrede, Oda- nın 25. kuruluş yılı dolayısıyla “Türkiye de Kimya Mülendisliği- nin Durumu" tartışılacak genel görüşme 
: i açılması için prensip anlaşmasına varıldı 
ANKARA (ÖZEL 
İLLET Meclisi Başkanı Cahit Karakaş başkanlığında toplanan Danışma Xurulunda 
MSP'nin önerdiği dış politika konusunda genel görüşme açılması için bütün partiler prensip anlaşmasına vardılar. Ancak bu görüşmenin WSP'nin istediği gibi gizli olup olmaması için hükümetin görüşüi alınacak, Eğer konu kükümet tarafından benimsenip daha önce Meclise getirilmezse, genel görüşmenin en geç gelecek çarşamba günü Millet Meclisinde ele alınması bekleniyor. 


gün 


ekibi otomobiline ‘dört kişi tarafından ateş açıldı. Polis ekibinin de ateşe karşılık vermesi üzerine çıkan çatışma sonunda, Mutlu Güneş adlı kişi, ayağından hafifçe yaralanarak yakalandi. 
Diğer üc saldırgan ise kaçtı. 
ADANA'DA 

Faik Boyacı adındaki bir ayakkabı satıcısı dün saat 17.00 sıralarında kimlikleri (o belirlenemeyen iki kişi tarafından Çelik Sineması yanında- ki dükkanında tabancayla taranarak öldürüldü. 

Sıkıyönetim guvenlik kuvvetleri tarafından önceki sabah Ceyhan Arkadaş Kitabevinde yapılan aramada Bora dergisinin eski sayıları bulunduğu gerekçesiyle dükkan sahibi Süleyman Karadağ gözaltına alındı. 

SKENDERUN'DA 

İskenderun'da bir süre önce üç polisin öldürülmesi olayıyla ilgili olarak yakalanan 23 kişi Adliye' ye sevk ediliyor. Olaylardan sonra İskenderun" 
daki polis sayısı takviye ediliyor. Yeni takviyeyle polis sayısı 1104'e çıktı. 

- ESKIŞEHİR'DE 

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları operasyonlar sonucu çeşitli şiddet eylemlerine katıldıkları öne sürülen Naim Tın-Muhittin Gün- 


mazsoy, doğmuş, İsmail Yene, 
İrfar Dökmen, İsmail 


Arı ve Orhan Toker adlı kişileri bir süre önce yakaladılar. Bu kişiler mahkemece tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü, tutuklanan kişilerin "'Devrimci Kurtuluş"! grubuna mensup olduğunu ve iki tabancayla birlikte yakalandıklarını öne sürdü. 
BALIKESİR'DE 

Ülkücü Gençlik 
Derneği Balya 2. Başkanı Suat Mutlu, Türkiye İşçi Partisi Balıkesir İl Yönetim Kurulu üyesi Avukat Mustafa Kayacık'ı silahla yaralamaktan (Balıkesir Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı, 


GAZİANTEP'TE 
BİR LİSE ÖĞRENCİSİ ÖLDÜRÜLDÜ 


Gaziantep Lisesi son sınıf öğrencilerinden Fevzi Bozgeyik, dün okul çıkışından sonra Atatürk Bulvarında silahlı kişi: lerin saldırısına uğrayarak başından ağır yaralandı. Yaralı öğrenci tedavi için kaldırıldığı Adana Tip Fakültesinde! 
kurtarılamayarak öldü. 


İSVEÇ 


Gürgün, 
Duvgrand S/A, 
Tir 17236 
Sundbyberg, 
Tel: 08/296 628 


HOLLANDA | İSVİÇRE 
Ch. des Cotes I 


Yeni bir paylaşım savaşı sözkonusu mu? (2). 


(Baştarafı 2. sayfada) 


masına ilişkin kesın zamanlamalara girmek, bugün için mümkün değildir. Malum, emperyalist burjuvazi ne de olsa tarihi bakımdan miyoptur. 
Bu, ABD burjuvazisi için de geçerli- 


dir 


Özetle şu söylenebilir: 
1— Bugün dünyamız, bir yeniden paylaşım savaşının eşiğinde bulunu- 


yor. 


2— 3. dünya savaşı, iki süper devmücadelesinden 


letin o hegemonya kaynaklanıyor. 


3— Gelişen güçlenen emperyalist, Rusya'dır. Ve esas savaş kaynağını 


(Baştarafı 1. sayfada) "Bugün acil ihtiyaç sıkıyönetim o bölgelerinin daraltılmasıdır. Temennim sıkıyönetimi gereksiz kılacak yasaların çıkartılması ve ordumuzun kademeli olarak sıkıyönetim yükünden kurtarılmasıdır. 

"Niye terörist örgütlerin üstüne gidilmiyor onların gelmesi bekleniyor anlamıyorum. Bunların üstüne gitmeli onları bu- 


naltmalıyız. Kurtarılmış bölgelerin niye üstune gitmiyoruz? 


“Ordu gibi toplumun özenerek yaratılmış parçalarına toplumdaki bazı illetlerin bulaşması bağışlanamaz. Ağca olayı gösteriyor ki terörizm kıyıdan köşeden orduya da bulaşmıştır. Li 

"Askeri Yargıyı her türlü kaygının dışında bırakmalıyız. Sağcı canilerde solcu caniler de cezalandırılmalıdır. Son günlerdeki bazı hizmetten geri alma istekleri, bazı savcıların bildiri neşretmeleri üzerinde durulmalıdır. Askeri yargı üzerinde hiçbir baskı ve istihfam (o yaratılmamalıdır." 

Gani Aşık (Kayseri 
CHP Milletvekili): Türkiye büyük bir devin işgal alanı içindedir. ve onun Anadolu üzerindeki emelleri bilinmektedir. 

"Afganistan'ın uğradığı işgali protesto ediyöruz. 

"Sıkıyönetim için 

meclis gerekli katkıları yaparak ordunun asli görevine dönmesini sağlamalıdır." 
Seyfi Öztürk (Eskişehir AP Milletvekili): Afganistan olayı gaflet perdesini ortadarkaldırmıştır Dosta düşmana Türkiye- nin NATO içindeki önemini kavratmıştır," 

Neşet Akmandor 
(CHP Bolu Senatörü): 

"1963'de Vietnam'da 
ABD müdahalesiyle yaşanan olay bu kere de 
Amin ile Afganistan'da yaşanıyor. İkinci bir Macaristan ve Çekoslovakya olayı mı yaşıyoruz bunu ileride göreceğiz. Sovyet Rusya, Afganistan, Etyopya ve Yemen'deki harekatlarıyla Ortadoğu'yu hakimiyeti altına alma hareketi başlatmıştır. Ortadoğu'da bir petrol mücadelesi vermektedir. 

"19 ilde sıkıyönetim yükü Silahlı Kuvvetlerin omuzlarındadır. Bölgedeki gelişmeler karşısında bu yükün hafifletilmesi, Silahlı Kuvvetlerin bundan kurtarılarak asıl görevi olan yurt savunmasına dönmesinin sağlan- 


ması zorunlu hale gelmektedir." 
Kazım Karaağaçlı- 


oğlu (Afyon AP): 

“İki büyük süper güç dünyayı obölüşmektedir 
Bu bölüşmede Kabil-Adis-Ababu-Ankara üçgeni stratejik önem taşımaktadır. Ama sadece coğ rafi olarak değil, petrol bölgesi olarak da büyük önem taşımaktadır. Rusya, Kabil ve Adisababa'yı düşürmüştür. tusya'nın yarın Hindistan'a doğ ru bir hamle vanmaya- 


vor. 


medir. 


Rusya'nın yayılma siyaseti oluşturu- 


4— Savaşı yok etmek mümkün de- - ğildir, ama geciktirmek mümkündür. 
Savaşı geciktirmek için,- özellikle Rusya'nın yayılma siyasetine karşı direnmek zorunludur. 

5— Bugün ABD'ye 
:ğilim, Rusya'ya karşı ama. gelişen-güçlenen eğilim, diren- 


en olan limiyettir; 


63i dünya savaşının, 2. dünya savaşı gibi, iki kutuplu bir savaş olma olasılığı çok güçlüdür. 


Galiba bütün dünyanı kendisine 


Savunma... 


cağını kimse temin edemez." 

Sevil Korum (CHP İstanbul): 

“Dünya konjonktürün- de yumuşama yerini katılaşmaya bırakıyor, SALT 2'ye silahsızlanma anlaşması yerine yeni silahlanma anlaşması olarak bakmak mümkün, 

"İki süper devlet Ortadoğu'da yeni bir bölüşüm yaptılar bile. Şimdi bu bölüşimün dünya kamuoyunda aklanması 

abası var. Afganistan ve ran'daki olayların büyük ölçüde abartılarak gösterilmesi buradan geliyor," Yaşar Göçmen (MSP Diyarbakır): 

“Olaylara baktığımda muhtemel bir Üçüncü 
Dünya Savaşına doğru süratle yol almakta olduğumuz kanaatindeyim. 
ABD'ye teslimiyet politikası daha ne kadar sürecek? Türkiye üzerinde emelleri olduğuna şüphe bulunmayan Rusya'nın emellerine ulaşmada ne kadar aceleci olduğunu Afganistan işgali ortaya koymuştur. Hükümet Afganistan işgali karşısında oldukça zayıf tepki göstermiştir. İslam Konferansı olağanüstü toplantıya çağırılmalıydı. 
Kongreye asker gönderen zihniyet Afganistan 


işgali karşısında ne yap- 


maktadır? 

Müfit Bay.aktar (AP 
Bolu): 

"Savunma. işbirliğine hayır diyen 51 kişi kimin adına hayır diyor? 
İvan adına mi, Afganistan olayları nedeniyle mi? 
Şili nedeniyle mi? Her vesileyle konuşan, açıklama yapanlar İkala neden go home demiyorl ır? 

"Silahlı Kuvvetler Afganistan'la birlikte Üçüncü Dünya Savaşı çıkmış gibi hazırlanmalıdır. Ülkedeki bütün lüks tüketim kısılmalı, imkanlar savunmaya tahsis edilmelidir. Bu yapılmadığı takdirde ileride hazırlıksız yakalanabiliriz." 

Temuçin Turan (AP Erzurum): 

“Afganistan olayların kaygı verici bir gelişme olarak nitelemek yet€rl. 
değil, bu lanetlenmesi ge reken bir olaydır." 

Hasan Güven 
Trabzon): 

“Afganistan konüsun- da arkadaşların görüşleri- ne katılıyorum." 

Metin Toker (Kontenjan Grubu): 

"Sovyetler Birliği Afanistan' işgalini belki ran, Afganistan ve Pakistan topraklarında oluşturulacak bir Belucistan aracılığıyla Hint Okyanusuna iniş ile sürdürebilir. 
Eğer bu da dünya kamuoyuna hazmettirilirse Sovyetler Birliği yeni denemesini NATO üyesi bir ülke üzerinde yapabilir. 
Bu takdirde en elverişli ve deneme başarı kazandığında stratejik yarar sağlayacak ülke Türkiye olacaktır." 

loker, Afganistan işgalinin, Macaristan'a ve Çekoslovakya'ya Sovyet müdahalesinin bir üst düzeyinde bulunduğunu be- 


(CHI 


Değerli varlığımız 


ÇETİN 


GÜVÜN'ÜN 


kaybı dolayısıyla yakın ilgisini ve dostluğunu esirgemeyen Türkiye İşçi Köylü Partisine, Aydınlık gazetesine ve MTA çalışanlarına teşekkür 


ederiz. 


ABONE ÜCRETLERİ 


Yurtiçi 

3 aylik 450 TL 
6 aylık 900 TL 
1 yıllık 1800 TL 


Yurtdışı 

3 aylık 675 TL 
6 aylık 1350 TL 
1 yıllık 2700 TL 
Not: Bu ücrete gönderilen ülkeye göre uçak postası ücreti eklenir. 


İLAN TARİFESİ 

2.4.6. sayfalar (Sütun sne) 280 TLO 3.5.7. 
sayfalar (Sütun, snt) 300 TLIIS. sayfalSüsün 'snt.) 400 TL D 8. sayfa renidi (Sūtun;snt.) 
500 TLO Yayın ilanı (Sütün s 
Doğum, Evlenme, Ölüm (5 sitn/sne.| 540 TL C Küçük İlanlar (Kelimesi) t0 TL 


yeniden bir çeki-düzen vereceği günlere doğru hızla yaklaşıyoruz... 


lirtti ve bunu Nazi ordularının Avusturya-Çekoslovakya'ya ‘girmelerine benzetti. Toker, "Bu işgallerin de Batıda tepki yaratmaması - 'in ce saretini çartıri yeni denemesini İngiltere ve Fransa'nın antisine sahip Polonya üzerinde yapmış, fakat o defa genel savaş patlamıştır"' dedi. $ 
Afganistan harekatı- nın Sovyet askeri üstünlüğünü örtaya koyduğunu söyleyen Toker, "Operasyon göstermiştir ki, Sovyetler Birliği'nin böyle bir harekatı gerçekleştirecek, birkaç gün içinde 
25 bin askeri bütün teçhizatıyla, tankıyla,topuyla bir yabancı ülkeye indirebilecek gücü ve hazırlığı vardır" şeklinde konuştu. 

Toker, yasal bir zorunluluk olmasa dahi Amerika ile imzalanacak Savunma- İşbirliği Anlaşmasının amentodan geçirilmesinin yarar” sağlayacağını belirtti've “Eğer üslerin kullgnımı kesinlikle NATO. “amaçlarıyla 


— sınırlı ise ve Türkiye NA“ 


TO bölgesi dışında bir sorumluluk yüklenmiyorsa, anlaşma 634 kişili lamentoda 500'ün üzerin, de oy alarak geçer" dadi 


Tümadder. TMMOB. 
Yurtsever Mühendis 
Grubu. Töb-Der 
Muhalefet Grubu: 


"Afganistan işgalini ve işgali 

alkışlayanları 

lanetliyoruz” 


~ ANKARA (ÖZEL) 
D EVRİMCİ Gençlik 

Birlikleri Federas-. 
yonu (DGBF), Memurlar Derneği (MEM-DER), 
Tüm Adliye Memurları Haklarını Koruma Yardımlaşma ve 'Dayanışma Derneği (Tümad-Der), 
TMMOB Yurtsever Mühendis-Mimarlar Muhalefet Hareketi ve Töb-Ner Yurtsever n Mu- açıklama "Afganistan işgalini ve işgali alkışlayanları lanetliypruz" dediler. 


"Biz, düşmana ilk kur- 


par. 


şunu sikan Hasan Tahsin- - 


lerin, işgal altındaki tstanbul'dan Anadolu'ya haber uçuran telgrafcı Hamdilerin, Tıbbiyeli Hikmetlerin mirasçisıyız' denilen ortak açıklamada, "Unutmayalım ki bugün Afganistan'ın işgalini alkışlayanlar, yarır ülkemizde de Rus tanklarına yol gösterecek olanlardır" deniliyor. 


Urtak açıklamada, İzmir'de işgali alkışlayan Töb-Der{TtimadDer;İzmir Şubeleri ile İGD, İKD vb. kuruluşların demokratik &:le örgütü olarak tanınsadıları (o belirtilerek, Töb-Der yöneticile- 


` rine sorumlulukları hatır- 


latılıyor. 


KAYIP— Nüfus hüviyet cüzdanımı, İETT kartımı, İTÜ'den aldığım öğrenci kimlik kartımı kaybettim. 'Yenilerini alacağımdan eskileri hükümsüzdür. 

Ali KASAPOĞLU 


> > 


KAYIP— memi —kâybettim. Hükümsüzdür, -~ > 

Yaşar OVACIK 


pon J 


LY9-OrEGE 


Ehliyetna 


Şeker kamışı 


hâlâ tek ürün durumunda, çi 0o İhracattaki 
A yeri 
Castro'nun kurtuluştan paralı askerler. sonra daha da Moskova için arttı. Buğday, Afrika'da fasulye, ei ise ee eli ithal ediliyor. 
ayı Sovyei silahları ve uzmanları o © dolduruyor. 
00 


agi A _ Afrika'daki paralı askerliğe halkın tepkisi yese x d 
Küba'da askeri tesislere #küba ekonomisind. ` sabotai ; 


“buhranla birlikte, @®Bloksuz ülkeleri karşısına almamak için Küba, Afganistan işgalini destekleyemiyor @Küba Sovyetlere 


` ülkede gösteriler artıyor 


14 ödük PERDER öl Pi yaptigi Bua prea yaar ayo teriyor. 5 milyar 
Oca arihli Fransız Po- ar. Geçenlerde gösterilerin - masıyla int" dergisi Küba askeri tesis- birlikte ilan edilen Sıkıvönetimden ke ece öşiklanan dolar borclu 


hükümet değişikliğinin de, basit bir 


Birincioğlu: 
«Tesisler, Türk 


tesisleri olarak faaliyet gösterecek» 


B ANKARA(ÖZEL) 
 UTÇE Karma Komisyonunda Milli 
Sâvunma Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelerin sonunda konuşan Bakan Ahmet İhsan Birincioğlu, Türkiye ile 
ABD arasında parafe edilen anlaşmanın ana hatlarını açıkladı. 

Bakan, Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının temel savunma destek, savunma endüstriyel işbirliği ve tesisler anlaşmalarından oluştuğunu söyledi. Bakan anlaşmada eşitlik ve egemenlik haklarına karşılıklı saygının esas alındığını ifade ederken her anlaşmayla ilgili şu bilgileri verdi: 

* Temel Anlaşma ile 


belirli Türk tesiz'erinde ABD'nin ortak savunma tedbirlerine katılmasına yetki verilmiştir. ABD ile yapılacak savunma ishirliğı NATO'nun getirdiği “yükümlülüklerle-Sınırlandırılmıştır. Ayrıca taraflardan biri, karşı tarafın bu anlaşmayla yüklendiği yükümlülükleri yerine getirmediğine kanaat getirirse anlaşmayı iptal hakkına haizdir. 


* Savunma Destek Anlaşmasında (o Türkiye' nin öngördüğü ve ABD' 
nin katkısını istediği savunma malzemelerinin beş yıllık programlarla ve buna dayanan yıllık programlarla nasıl sağlanacağı belirtilmektedir. Ayrıca ABD'nin askeri yardım 


A * e e e e o e 
“Ayinesi iştir kişinin Kültür Bakanı Tevfik. Koraltan, Karma <omisyonda yaptığı konu;madz Bexanlığın edeflerinden biri olarak şurları söylüyordu: "Ayırıcılığı birleştiriciliğe, kin ve nefreti müsamahaya, silahı kitaba, sokağı okula, intikam duygusunu insanlık sevgisine ve saygısına çevirmek, yöneltmek ve ulaştırmak bakımından,” uzur. vadeli d4 olsa, en köklü, gerçekçi ve güvenilir tedbir olarak ‘milli kültüre' dayanmak, bu kâynaktan ilham ve güç almak için gerekli faali- 


yetlerde bulunmak..." 


Bir sözlere bakıyoruz, bir de Koraltan'ın Bakanlığa geldiğinden beri yaptıklarına. Söylenenle yapılanın birbiriyle alakası yok. - 

Söylenen: "Ayırıcılığı birleştiriciliğe, kin ve nefreti müsamahaya çevireceğiz..." biz İşbaşına gelir gelmez “Anarşiyi temizliyorum"' gerekçesiyle 25 kişiyi Erzurum, Tokat, Yozgat ve Afyon'a sürmek. Üstelik bu sürülenler öyle iddia edildiği gibi "köşe başını tutmuş", "Müsteşarlık, Genel Müdürlük ele geçirmiş" kişiler de değil. Sicil ve Personel Dairesinde çalışan evrak memurları ile Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğündeki evrak memuru 


Yapılan: 


ve daktilograflar. 


Söylenen: "Silahı kitaba, sokağı okula çevi- 


receğiz.. 


apılan: Şimdiye kadar hiç bir olaya sahne olmamış olan Kültür Bakanlığına, olayları bizzat getirip sokmak. Terör olaylarından yargılanmış kişileri Bakanlığa doldurarak, sokaktaki anarşiyi Bakanlık odalarına ve koridorlarına ta- 


şımak. 


MHP Raporunda Türkeş'in ardından dördüncü sırayı işgal eden Emin Bilgiç'i Müsteşarlığa, komando lakabıyla ünlü Nurettin Yardımcı'yı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne getirmek. Ardından hiç yeni elemana ihtiyaç duyulmayan Eski Eserler Genel Müdürlüğüne, Dil-Tarih'de öğrencilere yapılan saldırıların başını çeken "Seçkin" komandoların doldurul- 


maya başlanması. 


Böyleçe, "silahı kitaba, sokağı okula çevireceğiz" diyen Bakanın bakanlığında, şimdi bir yığın kabadayı koridorlarda dolaşıp çalışanları tehdit ediyor. Sabahları gelip imza atmaktan 


lerinde sabotajlar olduğunu yazıyor. 
Muhalifler, bakımını Bulgar uzmanla- 


sonra sabotajların da artması, Kuba yönetiminin durumunun zorlaştığını gös-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ÇILGIN KIZLAR 


Sürekli filmin "Hırsız" adlı 11. bölümünde Laverne ye Shirley'in evine hırsız girer. 
Elbiseleri. dalihan çılgın kızlar elbiselerinin çalınmasından pek üzüntüye düşmözler, La- 
-verne eve gelen polisi beğenmiştir. 


Cemal Reşit Bey yönetimindeki İstanbı Devlet Senfoni Orkestrası Beethoven'in 4. pi yano konçertosunu seslendirecek piyani Kendall Taylor'a eşlik edecek, 

22.45 HABERLER 


Nükhet Duru'nun halıreklamı 


20 milyona 


: 


> Önder Şenyapılı'nın sunduğu programda, ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntıların, Türkiye'nin öz kaynakları ile çözülüp çözülmeyeceği tartışılacak. Tartışmaya Başbakanlık Müsteşarı Turgut Özal, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Erhan Işıl, Şişe Cam Sanayi AŞ. Koordinatörü Osman Nuri Torun, ekonomist Ermukan Şengezer ile maliyeci ve k&htenjan senatörü Adnan Başer Kafaoğlu katılıvorlar 


çıkmış 


Yerevizyona artık seyrede seyrede ezberlediğimiz her program arasında çıkıveren reklamların kaça malolduğunu biliyor muydunuz? Birbiri peşi sıra çıkan 


Gümüşsuyu halıları, Sermest halıları, Dinarsu reklamları aslında halı gibi mi, yoksa gerçek halı mı bilinmez ama, milyonları sergiliyor ekranda. 


Ornegin bir Nükhet Duru'nun 
halı reklamı için fabrikası tam 20 
milyon liradökmüş ortaya. Sermest halıları için firması 7 milyon lira harcamış, Dinarsu reklamı ise fabrikasına 7,5 milyona malolmuş. Tabii bu film 1978 yılında çekildiği için ucuza çıkmış, bugün yapılacak olsa enaz 12 milyonluk bir reklam * olacaktı deniliyor. 


#400000000000000000000000090554006009000000000604080900 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yer değiştirme olmadığını ortaya koyuyor. Bilindiği gibi, geçen hafta Küba Haber Ajansı Devlet Başkanı Castro' nun "Silahlı kuvvetler, içişleri, sağlık ve kültür" bakanlıklarını bizzat eline aldığını açıklamıştı. Bundan başka, şeker sanayi, tarım, hafif sanayi, dış ticaret, çelik sanayi, balıkçılık sanayi, adalet ve eğitim bakanlarının da değiştirildiği bildirilmişti. 

“© EN KÖTÜ BUHRAN 

Havana'daki Batılı diplomatların anlattıklarına” göre, Küba, Amerikancı ı diktatör; Batista'nın devrildiği 1959' dan bu-yâna en kötü günlerini yaşıyor. 
Pirinç, fasulye ve et gibi temel yiyecek maddeleri “hâlâ ithal ediliyor. 

Öte yandan bulunabileri yiyecek maddelerinin yüzde 30'dan fazlası vesikayla satılıyor. 

Ülkenin temel ihraç maddelerinin üretimi de yetersiz. Yılda 6 milyon tonluk şeker üretimi 1952'de ulaşılan 
7 milyon tonu henüz aşmış değil, Afrika'dan çocuk yaştaki gençlerin zorla getirilip çalıştırılması bile bu durumu düzelteiedi. 

HALK SİGARASIZ 

Küba deyince bütün dünyanın aklıra şekerden sonra Havana purosu gelir Fakat bu geleneksel ürünün üretimi de düşük oldu. Bu yüzden Küba her yıl Fransa'ya 9 milyon adet puro sa'erken, bu yıl ancak 5 milyon için söz verebildi. Üretim o kadar düştü Küba tarihinde ilk kez İspanya'dan sigara satın almak zorunda kaldı. 

Resmi Küba Haber Ajansı, hükümet değişikliğinin nedenleri arasında "'yönetim bozuklukları"'nı ve "'bazı sektörlerde çalışma disiplininin bozulması"'nı sayıyordu. Oysa gözlemciler, bunun yalnızca yan bir neden olduğunu, durumun kötüye gitmesinden Sovyetler Birliği'ne karşı izlenen bağımlı siyasetlerin sorumlu tutulması gerektiğini belirtiyorlar. 


Küba 1972'de Sovyet blokunun ekonomik topluluğu COMECON'a üye olduktan sonra iyice Moskova'nın yörühgesine girdi. Ülkenin dış ticaretinin yüzde 80'i COMECON ülkeleriyledir ve Sovyetler Birliği'nin bundaki payı yüzde 60'dır. Küba'nın son 15 yılda SSCB' den aldığı'borçların tutarı ise 5 milyar dolardır. 

BORCUN BEDELİ 

9,5 milyonluk Küba bu kadar ağır borcun bedelini pahalı ödüyor. Bugün Afrika'da Rusya'nın yayılma amaçları uğruna cepheye sürülmüş 40 bini aşkın Kübalı var. Angola ormanları, Etyopya-Somali savaşında Ogaden çölü, yüzlerce Kübalıya mezat oldu ve olma- ya devam ediyor. Doğu bloku ülkeleri temsilcileri Batista gecelerinin yaşandığı "Tropicanâ" Gece Klübünde purolarını tüttürürken, Kübalı askerler milyarlarca dolarlık borcun bedelini kanlarıyla ödüyor. 

Bu arada, 190 bin kişilik ordusuyla, Küba'nın nüfusu dört kat fazla olan Polonya'dan sonra Varşova Paktının —Rusya hariç— en kalabalık ordusunu beslediği belirtiliyor. 

ZOR GÜNLER 
Castro, geçen sonbaharda ülkesinde 


yapılan Bloksuz Ülkeler Zirve Konfe- 


ransındaki havasını oldukça kaybetti. 


Küba'nın BM Güvenlik Konseyi üyeliğine seçilemeyip, yerine Meksika'nın seçilmesi, Havana için büyük bir diplomatik yenilgi olarak değerlendiriliyor. 

Bu arada Moskova yanlısı ülkeler Afganistan'ın işgalini desteklediklerini açıkladıkları halde KübagaçıkPbir görüş belirtemedi. Gözlemciler, Küba' nın işgali desteklediğini açıklaması halinde, Bloksuz Ülkelerin büyük çoğunluğunu karşısına alacağını, Havana yönetiminin, tecrit olmaktan korktuğunu belirtiyorlar. 

Castro yönetiminin, içerde Sovyet askeri tesislerine kadar uzanan sabotajlardan, ekonomik buhrandan, dışar- da ise tecritten nasıl kurtulacağı sorusu sık sık soruluyor. Castro, hükümetteki bütün sandalyeleri eline alsa bile bu durumdan kurtulabilecek mi? Kimse buna olumlu bir cevap vermiyor. 


Askeri Cezaevinde bir akıncıyı şişleyerek ağır ` yaralayan ülkücü komando Metin Tekindağ. 


Maltepe Askeri Cezaevinde 


komando Metin Tekindağ bir Akıncıyı şişleyerek ağır yaraladı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İstanbul Kartal-Maltepe Askeri Cezaevinde adam öldürme suçundan tutuklu bulunan ülkücü komando Metin Tekindağ 'ruhsatsız silah bulundurmak suçundan tutuklu bulunan Akıncı Ebubekir Doğan'ı şişleyerek ağır hiçimde yaraladı. Olayla ilgili soruşturma Sıkıyönetim Savcılığınca sürdürülürken ağır yaralı Ebubekir Doğan Askeri Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alırdı. Komando Metin Tekindağ'ın adam öldürme ile ilgili davasına bugün 13.30'da Sıkıyönetim Mahkemesinde devam edilecektir. 
Metin Tekindağ bir süre önce de Sıkıyönetim Mahkemesi koridorunda taşkınlık yaparak "Komünist askerler" diye bağırmıştı. 


Fatih Vakıflar Yurdunda kalan aileler çocukları ile birlikt. Li i küçük ağlarken. ş likte hastalanmaya başladı. Hasi 


. İSTANBUL(ÖZEL) 
İR süre önce Feriköy'de evleri lağım suyu altında kalan aileler geçici olarak yerleştirildikleri Fatih Vakıflar yurdunda hastalanmaya başladı. Hastalananların genellikle çocuklar olduğu öğrenildi. e 
Çeşitli hastalıklara yakalanan yurttaşları muayeneye gelen doktor Erkan Mete ve üç yurttaş göz altına alındı. Dün Fatih Emniyet Amirliğine götürülen üç yurttaşın yurt deposundan alınan yatak- 
«larla ilgili gözaltına Me ileri sürülürken, dok- 


bakımından sorumluluk ve iyiniyet gösterilerinin 


başka hiç bir iş yapmayan birtakım adamlar Özel Kalem Müdüzlüğünde oturup vakit geçiri- 


Tandığımiâöylediler. 


neler olacağı genel terimlerle açıklanmıstır 


+ Savunma Endüstriyel İşbirliği Anlaşması, savaş sanayisine teknoloji transferi Ve imalat yeteneğinin artırılması konusuna ABD'nin nasıl katılacağı, Türkiye'nin istekleri ve halen hangi projelerin incelenmekte clduğunu kapsamaktadır. 


yor. 


, * Tesisler Anlaşmasına göre, tesisler Türk tesisleri olarak faaliyet gösterecek, Türk subayları komuta edecek ve Türk komutanları tarafından denetlenecektir. ABD'nin bu tesisleri müşterek kullanñasına ait ayrıntılar uygülama anlaşmalarıyla rica saptanaraktır, 


Birincioğlu milli savaş sanayisinin kurulması komaa nda da şunları söyle- 

L. 

"ABD'nin uyguladığı 
.silah ambargosu “Silahı Kuvvetlerin ihtiyacı bulunan harp silah araç ve gereçlerini milli olanaklarımızla karşılama ve üretme zorunluluğunu ortaya 

çıkartmıştır. Bir bakıma gelişen bu -oşullar uluisal gücümüze dayanmanın bilincine ulaşmamızda yardımcı olması yönünden de vararlı olmustur” . 


torun hangi ğerekçe ile karakola, götü 


da dikkat çeken vai 


Emin Bilgiç'in, Dil -Tarih-Coğrafya Fakültesindeki Dekanlığı sırasında, fakültedeki bütün Atatürk büst ve portrelerinin ortadan kaldırıldığı bilinir. Dekanlığın bu kararı, o zamanlar fakültede konferans vermeye gelmiş olan Şule Yüksel Şenler ve Necip Fazıl Kısakürek'in, Atatürk büstleri için "burada putlar var" demeleri üzerine alınmıştı. 

Aynı,Emin Bilgiç hakkında AP hükümetinin 1970'de hazırlattığı MHP Raporunda ise şöyle denmektedir: "Turancılık ülküsünün gerçekleşmesi için faaliyet gösterenlerdendir."' 

Hükümetin yeni kurulduğu günlerde MHP' nin Hergün gazetesi Kültür Bakanını "Yeni bir kadrolaşma" yapmamakla eleştiriyor ve gere- 
. kirse hükümetten MHP desteğinin çekilmesiyle tehdit ediyordu. Emin Bilgiç'in Müsteşarlığa tayininden sonra Hergün'ün tehditleri de şıp diye kesiliverdi. 

Kültür Bakanlığında olup bitenlerin, bu yayınlarla ilgisinin olduğu anlaşılıyor. 

Bu işlerin ilgisinin olm da, Bakanın Bütçe Karma Komisyonunda yaptığı, birleştiricilik, insan sevgisi, milli kültür vb. 
şeklindeki laflar... 

Onun için diyoruz ki, ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz... F 


Demokratik Sol mühendisler grubunun Afganistan işgalini destekleyen Birlik 


Dayanışma ile ittifeka yönelmesi üzerine A e ele Np 


İstanbul il yöneticileri 


talanan iki 
(Fotoğraf AYDINLIK) © 


— Evleri lağım suyu altında kalan aileler, yerleştirildikleri yurtlarda hastalanmaya başladı 


ü öğrenilemedi. Yurttaşlar ise, karakola götürülen Bilal Çetin, Azimet Güven ve Mustafa Güler'in açlık grevi nedeniyle gözaltına alındığını ileri sürdüler. 

Öte yandan geçen cumartesi günü Feriköy İlkokulundan taşınarak Fatih Vakıflar Yurduna yer- 

-leştirilen Paşa Mahallesi sakinleri kendilerine söz verildiği halde, hâlâ yurtta barındıklarını belirttiler. Yurdun sağlık yönünden sakıncalı o 

aşlar, bir çok ki nin hasta- 


ığı bir şey varsa o 


CHP'li mühendisleri toplantıya çağırdı 


İSTANBUL (DZER) 

Yılık Genel nuru toplantıları yaklaşan mühendis ve mimar odalarında, CHP eğilimli mühendislerin oluşturduğu Demokratik Sol Mühendisler grubunun, oovyew lerin Afganistan işgalini destekleyen, "'Birlik Dayanışma'' adlı TKP 'yanlısı grupla güç birliği yapmaya yönelmesi üzerine 


İstanbul CHP İl Yönetiminin CHP üyesi mühendisleri toplantıya 


çağırdığı öğrenildi. 
Ankara'da çeşitli odalarda Demokratik S, ' 
ve Birlik Dayanışma gruplarının arasında ortak liste yapma yolun; 
da görüşmelerin yapılmasından ve İnşaat Mühendisleri Odasında iki grup arasında işbirliği yapılacağının açık: . 
lanmasından sonra, İstanbul'da da iki grup arasında benzer görüşmelerin yapıldığı TKP yanlısı Birlik Dayanışmanın CHP'li mühendisleri ittifaka sokmak için yoğun çaba gösterdikleri ve Birlik Dayanışmacıların Demokratik Sol Mühendislere ortak liste önerdiği öğrenildi. 
Bilindiği gibi bundan bir süre önce İzmir'de Demokratik Sol Mühen-- disler grubunun etkin olduğu bazı oda şubeleri, (Devamı 6a.7, sü.5'de) 


ğuna 


